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UNIFIL Vereniging

www.unifilvereniging.nl   
info@unifilvereniging.nl

Sociale media NUV 
facebook.com/UnifilVereniging
facebook.com/ned.unifil.vereniging

De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) is in 
1999 opgericht en is in principe alleen vóór 
Unifillers, Dutchbatt en Dutch Infantry Coy en hun 
familieleden. De NUV heeft zich voor de periode 
2016-2020 het volgende ten doel gesteld:

Saamhorigheid
Saamhorigheid werd in Libanon als een 
groot goed ervaren en is de basis van onze 
vereniging. De NUV ondersteunt dit door 
ontmoetingsmomenten te organiseren of 
te ondersteunen met faciliteiten. SHARING 
MOMENTS! Lid zijn van onze vereniging moet 
voelen als ‘thuis’ komen, verbonden met ‘toen 
en nu’. Het ‘wij-gevoel’ straalt trots uit, versterkt 
de onderlinge band en heeft een duidelijke en 
positieve uitstraling naar onze omgeving. Het 
draagt bij aan de herkenning en erkenning van 
UNIFIL als missie en onszelf als UNIFIL veteranen. 
Iedere vijf jaar wordt door de NUV een grote 
landelijke reünie georganiseerd.

Informatie en communicatie
Het is belangrijk om onze missie op de kaart te 
houden en te bewaren voor de toekomst. De 
NUV streeft naar een genuanceerd beeld van de 
missie, haar veteranen en hun ervaringen. Goede 
contacten en samenwerking met de pers/media, 
Defensie, ons eigen 44 Pantserinfanteriebataljon 
RI JWF, organisaties voor veteranen en 
bijv. militaire musea zijn essentieel. Het 
verenigingsblad Dubbel Vier verschijnt eens 
per drie maanden en wordt breed gelezen! De 
vereniging heeft een eigen website en is actief op 
sociale media. Actueel nieuws over activiteiten, 
veteranendagen en veteranen in het algemeen 
dragen bij aan verbondenheid. Er is een factsheet 
ontwikkeld met achtergrond en informatie over 
de missie. De ambitie is om in de komende jaren 
te zorgen voor een database met gegevens, 
feiten/gebeurtenissen, namenlijsten, kaarten, 
foto’s van posten en materieel en mensen, etc.

Belangenbehartiging 
Binnen de mogelijkheden die het bestuur heeft, 
informeert de NUV instanties zoals Defensie, 

de IGK (tevens belast met veteranenzaken), de 
defensieombudsman, politici, organisaties voor 
veteranen etc. en stelt als dat nodig is de specifie-
ke omstandigheden van onze veteranen aan de 
orde. We willen luisteren naar dat wat er leeft en 
goede, functionele contacten hebben met onze 
leden en alle betrokkenen. In de komende vijf jaar 
wil de NUV uitgroeien tot DE belangenbehartiger 
van én voor alle Unifillers.

Representatie
De NUV komt binnen haar mogelijkheden op 
voor de belangen van Unifillers. Daarbij streven 
wij naar herkenning, erkenning en waardering. 
Periodiek overleg vindt plaats met het Ministerie 
van Defensie, de Politiek, RI JWF, het Veteranen 
Platform (VP), het Veteraneninstituut (VI), De 
Basis, gelijkgestemde veteranenorganisaties, het 
VFonds, het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie, etc.

Herdenken 
De negen oud collega’s, wier namen op het UNI-
FIL monument in Havelte staan, hebben tijdens 
onze missie het hoogste offer gebracht, hun 
leven. Unifillers hebben daar het diepste respect 
voor. Zij en hun families/nabestaanden verdienen 
voor altijd ons respect en onze aandacht. Nabe-
staanden worden meer betrokken bij activiteiten. 
Wij geven zichtbaar blijk van respect door bij de 
jaarlijkse herdenkingen in Amsterdam, Loenen 
en bij het Monument te Havelte als eenheid of 
delegatie aanwezig te zijn. Betrokken, trots en 
representatief! Unifillers worden in toenemende 
mate gevraagd om te fungeren als erewacht bij 
een uitvaart met veteranen-eer van een overle-
den Unifiller. 

Ondersteuning 
Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) kent 
een nuldelijnsondersteuning component. Het 
VP is opgedragen de nuldelijnsondersteuning 
uit te voeren en voor de toekomst te veranke-
ren. Nuldelijnsondersteuning is steun dichtbij, 
Unifillers die dus andere Unifillers helpen. Op de 
website en in de Dubbel Vier staat een overzicht 
van de landelijke dekking van onze nuldelijnson-
dersteuners. 

Ereleden NUV
Louis Verhoeven 2013
Berry Diestelhof  2016
Hans van Lent      2016

Lid van verdienste NUV
René Vroomman   2017
Henk Schoenmakers  2019

Bestuursleden NUV
Voorzitter (a.i.):  Sjak Neelen
voorzitter@unifilvereniging.nl 

Secretaris:  Verdi van Hilten
secretaris@unifilvereniging.nl 

Penningmeester en ledenadministratie: 
Sjak Neelen
penningmeester@unifilvereniging.nl
Ericalaan 16, 6086 CV  Neer
Tel. 06-21535205

Lid bestuur (Merchandising en activiteiten):
Berry Diestelhof
merchandising@unifilvereniging.nl
Tel. 0575-520435

Lid bestuur (activiteiten): 
Joop Hoek
activiteiten@unifilvereniging.nl 
Tel. 06-54631686

Commissieleden NUV
Redactie Dubbel Vier: 
Kees Hendriks
redactie@unifilvereniging.nl
Tel. 06-46555977

Social Media:
Hans van Lent

Adviseur nuldelijnsondersteuning: 
Erik van Till

Nuldelijnszorg en Sociaal Fonds:
Cees van Ingen

Commissie van Beroep :
Fred Krijnen, Marvin Kuiper, Jan van Halen
cvb@unifilvereniging.nl 

Webmaster www.unifilvereniging.nl:
Bart van Lier, Pieter Mielen, Sjak Neelen, 
Dick Bronder
webmaster@unifilvereniging.nl 

Commissie Project:
Rob Deckers

De activiteiten van de NUV worden mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van het vfonds.
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Van de voorzitter (a.i.)

Beste Unifiller, geachte lezer,

Als bestuur voeren we meerdere doelstellingen uit die op pagina twee van deze 
Dubbel Vier in zes hoofdpunten worden benoemd en toegelicht. Een daarvan is 
informatie en communicatie. Voor de meeste van u is dat zichtbaar op  Facebook, 
de website van de UNIFIL Vereniging en deze Dubbel Vier. Niet voor iedereen 
is zichtbaar hoeveel mails en telefoonverkeer er onderling plaats vindt tussen 
bestuur, commissieleden en leden.

In die communicatie kan natuurlijk wel eens iets fout gaan of niet duidelijk 
verwoord staan of aan de andere kant verkeerd worden uitgelegd. We zijn 
dienstbaar aan de vereniging en handelen naar eer en geweten. Voor iedereen die 
die een kanttekening wil plaatsen hanteren we een gouden vuistregel die bestaat 
uit het volgende advies:  “hebt gij klacht of averij, zo blijft en zegt het mij”. Met een 
bloemetje en/of een gesprek kunnen plooien vaak worden gladgestreken.

Als deze Dubbel Vier verschijnt hebben we de Bijzondere Leden Vergadering in de 
Harskamp van zaterdag 16 februari 2019 al achter de rug. De uitnodiging voor de 
BLV stond in de december editie van 2018 op pagina twintig. Bijzonderheden en 
de besluitvorming van deze dag kunt u teruglezen in de notulen op de website 
van de NUV.

Op deze dag hebben we Henk Schoenmakers uit Venray als lid van verdienste 
in het zonnetje gezet. Het was mij een hele eer om Henk te feliciteren en de 
oorkonde met waarde cheque te overhandigen. Lees het artikel over Henk elders 
in dit roemruchte blad.

Op 10 maart 2019 (1979) was het veertig jaar geleden dat het Nederlandse 
Contingent naar Libanon vertrok waar de kwartiermakers alles al in orde hadden 
gemaakt. We hebben de landelijke media voorzien van het persbericht dat ook in 
deze DV staat.

Wat mij opvalt, als ik de ledenlijst en de nieuwe leden onder ogen krijgen (met hun 
uitzenddatum), is dat het grootste deel uit de beginperiode uit 1979 van de missie 
lid zijn van de Nederlandse UNIFIL Vereniging. Ik schat voorzichtig in dat ruim 
20% is van alle NUV leden die in 1979 naar Libanon gingen. Vanaf het uitzendjaar 
1983 wordt de spoeling dunner in onze ledenadministratie. Dat heeft natuurlijk 
ook te maken met het feit dat de laatste periode voor de algehele terugkeer van 
Nederland uit Libanon alleen DIC in het Charlie gebied aanwezig was. Met andere 
woorden er zijn nog 6.660 UNIFIL'ers die geen lid zijn van de vereniging uit alle 
periodes. Er is dus nog een klus te klaren voor het bestuur en de commissieleden.

In het jaar 2018 hebben we voor diverse reüniegroepen van klein tot heel 
groot een subsidie aangevraagd bij het Vfonds en CLAS (RFF-subsidie). Onze 
secretaris Verdi van Hilten heeft twee goede vriendinnen bijgeschreven in zijn 
vriendenboekje,  zijnde Wendy Versteeg van het VI en Laura van Schalm van het 
Vfonds. De communicatie en samenwerking is bijzonder goed. We spreken de 
verwachting uit dat we onze goede samenwerking ook in 2019 met beide dames 
op deze basis verder kunnen uitbouwen om onze veteranen van dienst te kunnen 
zijn. Dienstbaar aan de samenleving is daar de juiste benaming voor.

We hebben inmiddels 2 grote en 2 kleine Vfonds vlaggen besteld. Om bij u allen en 
de buitenwacht er nog meer de nadruk op te leggen dat onze subsidiegevers dit 
allemaal mogelijk maken in veteranenland.

Lees verder op pagina 4 >>

Colofon
Dubbel Vier, uitgave van de 
Nederlandse UNIFIL Vereniging

Jaargang 20, nr. 1, maart 2019 
 
Oplage 1.300 stuks

Drukker Editoo B.V.

Redactie redactie@unifilvereniging.nl

Adreswijzigingen
Alleen schriftelijk doorgeven per mail  
aan: penningmeester@unifilvereniging.nl
of per post aan:
Ledenadministratie NUV
S. Neelen
Ericalaan 16, 6086 CV  NEER

Adverteren in de Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging 
en adverteer in de Dubbel Vier. De 
Dubbel Vier wordt niet alleen thuis door 
de leden van de vereniging gelezen, 
maar is steeds meer te vinden in 
openbare en veteranengelegenheden. 
Dat maakt het nemen van een 
advertentie des te interessant voor 
u/uw bedrijf. Laat u informeren 
over de mogelijkheden redactie@
unifilvereniging.nl en 
penningmeester@unifilvereniging.nl

Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen 
en foto’s voor de Dubbel Vier. Bij 
het aanleveren van foto’s: graag in 
voldoende formaat in verband met de 
drukkwaliteit. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden stukken in te korten of om 
er veranderingen in aan te brengen.

De artikelen in de Dubbel Vier hoeven niet 
noodzakelijkerwijs de zienswijze van het 
bestuur weer te geven.

Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan 
met bronvermelding en toezending 
van een exemplaar aan adres van de 
secretaris. 

Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan 
vermeld op de website van de NUV.

De deadline voor Dubbel Vier 2-2019 is 
17 mei 2019
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In de december editie gaven we aan dat we aan het einde 
van het jaar met de twee commissieleden Warchild aan 
tafel zouden gaan om de eerste verkennende gesprekken 
te voeren. We hebben het uitgesteld omdat het niet meer 
in de kalender van december 2018 paste. Ons uitstel heeft 
op 28 januari weer een nieuw potentieel commissielid 
opgeleverd. Maar een bijeenkomst plannen op een zaterdag 
middag is nog niet gelukt in het 1e kwartaal van het nieuwe 
jaar 2019. Een afvaardiging van Warchild Amsterdam HQ zal 
aanwezig zijn op onze grote UNIFIL Reünie op 28 september 
2019 in Breda. Onze verwachting is dat ze directe hulp en 
ondersteuning krijgen van onze eigen NUV-commissieleden 
in de tijd dat de stand wordt bemand.

Ondertussen hebben we kennis gemaakt met Rob Deckers 
(1961) uit Zeist. Het eerste gesprek was op 21 november 
in Vught. Op 12 februari heeft hij de eerste keer de 
bestuursvergadering bijgewoond samen met onze DV-
redacteur Kees Hendriks. Rob draait het eerste jaar mee als 
commissielid “project” en krijgt gaandeweg een taak vanuit 
het bestuurswerk toebedeeld wat bij hem past en wat hij 
leuk vindt en zijn interesse heeft. Rob heeft in zijn verleden al 
meer bestuurswerk gedaan en heeft ervaring op bestuurlijk 
vlak in de non-profit sector. Als je hem wil contacten kijk dan 
op de NUV-websitepagina NUV/bestuur voor zijn mailadres 
en zijn 06 nummer.

Kees vertelde ons dat hij voor deze DV weer voldoende kopij 
had voor een uitgave van 28 bladzijdes. Als het even meezit 
zou het er niet in passen en zouden we weer naar de dikkere 
versie van 32 bladzijdes moeten grijpen om al het nieuws, 
wetenswaardigheden, foto’s en verhalen van u allen kwijt te 
kunnen. Wij zijn de laatste tijd aangenaam verrast hoeveel 
kopij er wordt aangeboden met een enorme diversiteit. Als 
u voldoende blijft aanleveren en uw verhalen aan het papier 
toevertrouwt maken wij voortaan standaard een DV die uit 
32 bladzijdes bestaat. Wie schrijft, die blijft.  

Bij besluit van de minister van Defensie is aan de heer Jos 
Remmen (1959) uit Nieuw Bergen (Lb) het Draaginsigne 
Gewonden toegekend. Op zaterdag 26 januari werd 
het draaginsigne door de gouverneur van Limburg de 
commissaris van de Koning, Theo Bovens aan Jos uitgereikt 
in Het Oorlogsmuseum in Overloon (NB). Wij waren aanwezig 
om onze felicitaties over te brengen en een woord van dank 
voor zijn inzet aan Jos, zijn echtgenote en drie kinderen.

In maart van dit jaar staat er nog een ontmoeting gepland 
met het bestuur van de Vereniging Veteranen 1(NL/BE)VN 
Transportbataljon bij van der Valk in Cuijk. Onlangs zijn er 
diverse mensen uit hun bestuur gestapt en hebben plaats 
gemaakt voor een nieuwe lichting verse “bolle” bestuursle-
den. Met hun huidige voorzitter Raymond van der Wee had ik  
op een zondagavond een dezer telefonisch een zeer aange-
naam kennismakingsgesprek. We gaan met elkaar in gesprek 
over de thema’s van wat kunnen we van elkaar leren en hoe 
kunnen we samenwerken. Deze vereniging behoort tot de 
categorie jonge veteranen, omdat wij al “oud” zijn.

De Nuldelijns 2.0 is volop in ontwikkeling. De nieuwe Disk is 
klaar. Wellicht wordt onze Cees van Ingen een van de regio 

coördinatoren in de nieuwe opzet. Maar niets is zeker tot 
het gerealiseerd is. Tijdens het samenstellen van deze DV 
waren de gesprekken nog in volle gang. Als de inkt van deze 
DV opgedroogd is zal Cees van Ingen ons bijpraten over de 
nieuwe ontwikkelingen en de gewijzigde opzet presenteren 
op de ALV van 6 april en op onze NUV-website. 

Op verzoek van een verenigingslid hebben we namens het 
bestuur van de vereniging schriftelijk een beroep gedaan 
op de heer Abdel Sattar Issa ambassadeur van Libanon in 
Nederland om mee te werken aan het initiatief om in het 
voormalige Dutchbatt gebied de huidige en voormalige 
Nederlandse posten beter vindbaar te maken voor veteranen 
die het gebied bezoeken met of zonder gids. We realiseren 
ons dat in de internationale context zoiets niet zomaar even 
geregeld is. We hebben nu nog even een paar jaar de tijd om 
het voor ons nageslacht gerealiseerd te krijgen, voordat wij 
er niet meer zijn.

Met dank aan Joop Hoek onze S3 hebben we een agenda 
met alle data die bekend zijn. Deze staat op de NUV-website 
onder informatie NUV/jaarkalender van de vereniging. Zodra 
we meer informatie hebben om met u te delen dan wel te 
informeren staat het ook met tekst en foto’s rechtsonder 
in de agenda op de NUV-website. Veel van deze informatie 
wordt weer gedeeld op de Facebookpagina van de UNIFIL 
Vereniging dan wel in deze en de volgende DV.

Als je in Wageningen op 5 mei mee wilt lopen of op de 
Nederlandse Veteranen Dag in Den Haag op zaterdag 29 juni 
geef je dan op met het aanmeldformulier op de NUV-website 
voor Wageningen onder laatste nieuws of bij het VI in Doorn 
voor de NLVD 2019 met de link die ook in genoemde rubriek 
staat. Ben je te laat met aanmelden, zoals ikzelf vorig jaar,  
dan is het treinkaartje van de NS en de consumpties, lunch 
en maaltijd op het Malieveld rekening man. Als u niet tijdig 
besteld heeft, kunnen we op het laatste moment niets meer 
voor u betekenen.

In de merchandise stand hebben de dames en heren een 
nieuw artikel in bestelling staan bij hun leverancier in 
Borculo. De blauwe replica vechtpet met aan de voorkant de 
United Nations patch alvast erop gestikt. De verwachting is 
dat hij voor de NLVD leverbaar is. Wilt u verzekerd zijn van 
een nieuwe vechtpet voor de komende 40 jaar? Doe dan 
een pré-order bij Berry of Arie per mail, of koop hem bij de 
lieftallige dames in de merchandise stand.

In deze Dubbel Vier treft u de uitnodiging aan voor de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) van zaterdag 6 april 
2019 in de Harskamp. We leggen daar als bestuur en 
commissieleden verantwoording af over het gevoerde beleid. 
We stellen u in kennis van onze nieuwe plannen en zijn zeer 
benieuwd naar uw inbreng met betrekking tot de toekomst 
van onze vereniging. We kunnen samen de toekomst 
veranderen, maar het verleden niet meer. Dat staat net als 
onze UNIFIL-missie in de geschiedenisboeken.

De actuele gegevens en onderliggende stukken van de ALV 
publiceren we niet in deze DV maar op de NUV-website. 
Op deze manier verspillen we geen kostbaar papier en 
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kunnen we tot het laatste moment u met actuele informatie 
voorzien tot net voor de ALV. Als u meer dan geïnteresseerd 
bent in een bepaald onderwerp, lees het dan op de website 
voordat u naar de ALV komt. Op de ALV zult u daar geen 
tijd meer voor vinden. We behandelen de onderwerpen per 
agendapunt in een vlot tempo omdat we ervan uitgaan dat 
wij en u zich goed hebben voorbereid. 

Voor diegene die nog nooit op een ALV zijn geweest. De 
koffie en thee alsmede de lunch worden u door de vereniging 
aangeboden, de andere drankjes zijn voor eigen rekening.

Ik doe dan ook een beroep op u allen om naar de ALV te komen 
en uw komst vooraf te melden bij onze secretaris Verdi van 
Hilten telefonisch 06-42 84 29 49 of per mail.

Sjak Neelen Rob Deckers

Algemene ledenvergadering NUV
Drentse Veteranendag
Regimentsdag JWF
Dodenherdenking Johannes 
Postkazerne
Dodenherdenking Ereveld
Erecouloir op de Dam
Bevrijdingsdefilé binnenstad
Motortoertocht NUV
YP 408 55 jaar

Marche Internationale

Veteranendag
Zeeuwse veteranen dag
Veteranendag

Jaarkalender 2019

De NUV heeft een actieve wandelgroep die vele malen per jaar aan allerlei evenementen meedoet. 
Deze agenda wordt apart door de wandelgroep bijgehouden.

Harskamp
Assen
Leeuwarden
Havelte

Loenen
Amsterdam
Wageningen
Centraal NL
Soesterberg NMM

Diekirch (B)

Doetinchem
Middelburg
Putten

06-04-2019
13-04-2019
Data volgt
04-05-2019

04-05-2019
04-05-2019
05-05-2019
18-05-2019
25-06-2019 &
26-05-2019
15-06-2019 &
16-06-2019
15-06-2019
08-06-2019
22-06-2019

NLVD Den Haag
Deelname aan de 4-Daagse

Airbornetocht
Herdenking monument voor 
vredesoperaties
3e Libanon ontmoetingsdag
Veteranendag
Erecouloir Prinsjesdag
Fakkeldefilé
Grote UNIFIL Reünie
Lokale veteranendag
Libabon ontmoetingsdag

Den Haag
Nijmegen

Oosterbeek
Roermond

Bovensmilde
Drachten
Den Haag
Eindhoven
Breda
Locatie volgt
Doetinchem/Ede

29-06-2019
18-07-2019 t/m
21-07-2019
07-09-2019
07-09-2019

Data volgt
07-09-2019
17-09-2019 
18-09-2019
28-09-2019
Data volgt
Data volgt
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Uitnodiging en Agenda ALV 2019

UITNODIGING EN AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV 
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 6 APRIL 2019 

ECHOS HOME BAAN ZULU HARSKAMP – OTTERLOSEWEG 12 - A 
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST

Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) 
worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze 
Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 6 april 2019 
wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of 
te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen 
tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst 
eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 
52, 8085 BS Doornspijk, secretaris@unifilvereniging.nl . M 
06-42 84 29 49

NB: alle informatie over deze ALV staat of komt op de NUV 
website.

Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst 
is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en 
consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u om uw 
deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 30 maart 

2019 door te geven aan de secretaris via email of telefonisch.
We starten om 11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.00 uur. 
Graag bij binnenkomst je melden bij de secretaris in verband 
met de presentielijst. Het financiële verslag ligt dan ter 
inzage. De merchandise stand is aanwezig.

Om 10.45 uur is er een appel. De vlag wordt gehesen. En 
worden leden die ons zijn ontvallen herdacht. U wordt 
verzocht uw blauwe baret mee te nemen voor de groepsfoto.

Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties 
vooraf via email laten horen. Dan kunnen wij daar in aanloop 
naar de vergadering al verbeteringen in aanbrengen en met 
elkaar snel tot besluiten komen.

Met blauwe groet
Verdi van Hilten, Secretaris

9. Stand van zaken rondom de vorming commissie 
    Warchild en advies

10. Jaarverslag van de secretaris 

11. Jaarverslag communicatie / Dubbel Vier

12. Jaarverslag merchandising. 

13. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en 
      jaardraaiboek

14. Jaarverslag nuldelijn ondersteuning / ontwikkelingen   
      naar 2.0 / sociaalfonds. 

15.  Reünie 28 september 2019, waar staan we?

16. (Her) verkiezing Commissie van beroep Fred Krijnen 
       is herkiesbaar. Kandidaten voor deze functie kunnen 
       dat kenbaar maken bij de secretaris. 

17. WVTTK / Rondvraag. 

18. Sluiting van de vergadering. 

19. Jaarbijeenkomst.

Agenda
1. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.  Voorstel  
    rondje.

2. Vaststellen van de definitieve agenda. 

3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de 
    vorige ALV en BLV

4. Ingekomen en uitgegane stukken

5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 
    2018

6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2018  
    (ter inzage voor en tijdens de vergadering) 

6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel 
    verslag. 

7. a. Voorstel begroting 2019

7. b. vaststelling begroting 2019

7. c. Ledenadministratie.

8. Benoeming van een nieuw lid voor de
    kascontrolecommissie en vaststelling commissie. 
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Interview met Maria, 
gender adviseur in Al Naqoura Zuid-Libanon
Onze bijdrage bij UNIFIL.

Even voorstellen?
Ik ben Maria, 55 jaar en inmiddels 
al geruime tijd werkzaam bij de 
Koninklijke Marechaussee (KMar).
In Nederland ben ik werkzaam als 
casecoördinator bij de KMar. Ik werk 
dus veel met Veteranen. Met een 
achtergrond als maatschappelijk werker 
is dat wel erg handig natuurlijk. 

Al eerder uitzendingen achter de 
rug?
Jazeker. De Sinaï, voor jullie natuurlijk 
ook wel een bekend gebied. Daarnaast 
Mostar en Sarajevo. Maar dit is feitelijk 
mijn eerste UN-Missie met burgers. 
Even wennen he? De opzet, het 
werkveld en de benamingen. Het is 
even wat anders allemaal. Maar wel 
boeiend.

Maria. Wat doe je nu precies? 
Ik werk hier als militair gender adviseur. 
We hebben 41 nationaliteiten. Heel 
veel mannen en slechts 5 % is vrouw. 
Daarnaast is ons aandachtsgebied de 
lokale Libanese bevolking. Vanuit mijn 
rol dan specifiek op de positionering 
van vrouwen.                                                                                              

Ik adviseer de verschillende secties in 
ons gebied over zaken die ik signaleer 

en hoor ten aanzien van gewenste 
omgangsvormen, participatie en 
protection. Voor vrouwelijke militairen 
issues genoeg maar natuurlijk ook 
voor de lokale burgers. Hoe kunnen wij 
zaken verbeteren voor hun?

De VN Veiligheidsraad nam op 
31 oktober 2000 Resolutie 1325 
unaniem aan. Deze resolutie erkent 
het abnormale geweld waar vrouwen 
onder te lijden hebben tijdens 
conflicten. Het roept de lidstaten op om 
na een conflict de rechten van vrouwen 
en meisjes te beschermen. Daders 
van seksueel geweld moeten voor de 
rechter komen en de speciale status van 
vluchtelingenkampen moeten worden 
gerespecteerd.
 
Ook erkent de resolutie de belangrijke 
rol van vrouwen bij het voorkomen 
en oplossen van een conflict, dus 
daarmee de opbouw van vrede. 
Lidstaten worden opgeroepen 
om vrouwen te betrekken bij alle 
processen rondom conflictpreventie, 
vredesopbouw en vredeshandhaving. 
Zij moeten een plaats krijgen aan 
de onderhandelingstafel. Als gevolg 
hiervan beoogt de VN om in 2026 16 % 
vrouwelijke blauwhelmen te hebben. 

Een vredesmissie, ook Unifil, moet 
dus meer rekening houden met de 
behoeften van vrouwen. (wij hebben 
nu 4,5 procent vrouwen)

De UNIFIL-missie is een missie die 
de nodige aandacht trekt van de VN. 
Andere VN-missies staan veel minder 
in de spotlight dan deze missie. De 
MGA is rechtstreeks onder de Chief 
of Staf in de hiërarchische militaire 
lijn geplaatst. Daardoor hebben we 
een functionaris die dicht tegen het 
leiderschap haar/zijn functie uitoefent 
en invloed kan uitoefenen. Rapportages 
en adviezen gaan direct naar de Chief 
of Staf zonder tussenkomst van andere 
leidinggevende lagen.

De focus ligt op de UN-doelstellingen. 
Zero tolerance als het gaat om seksueel 
overschrijdend gedrag, maar ook dat 
vrouwen beter worden behandeld. Ik 
geef dus advies en rapporteer over dit 
soort thema’s. Echt op verschillende 
thema’s. Ik bezoek regelmatig bataljons 
maar bezoek ook de meet-and-greets 
met lokale vrouwen.

En dan zijn die lokale patrouilles in 
gemengde samenstelling ontzettend 
belangrijk. Het zijn de ogen en oren 
voor ons. Doordat we ons onder de 
bevolking begeven en ze direct spreken 
geeft dat een objectiever beeld ten 
aanzien van positionering van Libanese 
vrouwen.
Als vrouwelijke militairen zijn wij 
makkelijke benaderbaar voor de lokale 
vrouwen. De mannen praten met de 
mannen en wij met de vrouwen. Dan 
helpt zo’n Nederlands vlaggetje op mijn 
mouw ook wel een beetje.

Naast gemengde patrouilles hebben 
wij ook zogenaamde Female 
Assessment/analysis Support Teams 
(FAST). Deze teams bestaan uit louter 
vrouwen. Een van de doelen van dit 
team is het benaderen van Libanese 
vrouwen en ze bijvoorbeeld te wijzen 
op de mogelijkheden om zichzelf te 
ontwikkelen binnen het Libanese leger.
(zie www.unifil.unmissions.org)

Maria met Italiaanse vertegenwoordiging
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Hoe ziet je dag eruit?
Na het opstaan ritueel start ik de dag met een verse jus 
D ’Orange langs de weg. Daarna begeef ik mij naar ons 
hoofdkwartier. Bij aanvang zijn er verschillende briefings. We 
starten met de briefing van onze force-commander. We delen 
de bijzonderheden uit de regio en delen relevante informatie 
met elkaar. Daarna volgt een overleg met de chief of staff. 

Zo rond half 10 aan de bak dan maar. Elke dag is anders. 
Zo zijn er regelmatig meetings waar ik, vanuit mijn functie, 
aanwezig bij ben. Verder overlegmomenten, bezoeken en 
ook voorlichtingen geven over Gender perspectief in de 
Militaire Operatien. 

Op dit moment ben ik bezig met voorlichting geven aan 
de J1 – J9. Daarnaast ga ik op bezoek bij de verschillende 
bataljons van onze Sector West en Sector East. Ik heb overleg 
met de Cdt en zijn staf m.b.t. het Militaire Gender plan of 
Action van 2019. 

Ook gebruik ik deze bezoeken om tevens de vrouwelijke 
militairen van de bataljons te spreken. In de aanloop naar 
8 maart, Internationale vrouwendag, zijn er verschillende 
ontmoetingen met allerlei organisaties die rond deze 
datum in Libanon iets gaan organiseren. De FC wil dat ik 
aanwezig bent om te laten zien dat we als Unifil de vrouwen 
ondersteunen.

Op patrouille in Kafra

Wat is jouw “klik” met Libanon?
Dat is toch wel bijzonder en gaat al wat jaren terug. In 1983 
heb ik een jaar rondgetrokken in Israël. Je kent het wel, 
verschillende baantjes, in een Kibboets bijvoorbeeld in het 
Noorden van Israël. Een poosje op de Golan in een Moshaw 
en het laatste half jaar in een restaurant in Nethanya. Daar 
komt ie…werkzaam in restaurant Tahiti.  (Gaat daar een 
lampje branden, jongens? redactie)

Dat was een erg leuke tijd hoor. De Unifillers verbleven in 
het Blue Bay hotel en waren dus regelmatig te gast bij ons 
in het restaurant. Bier en Pizza’s! Zo’n Amstel-logo was wel 
een publiektrekker. Toen had ik al zoiets van: ‘daar zou ik wel 
eens naar toe willen gaan.’ En zie nu, jaren later ben ik zelf 
werkzaam in Libanon, net als jullie toen.

Heb je veel contacten met de Libanese bevolking en hoe 
bevalt dit?
Ja, wat een bijzondere mensen ontmoet je daar. Ik vind 
oprecht dat de mentaliteit, de gastvrijheid en de onderlinge 
familiebanden echt super zijn.  En weet je wat het helemaal 
goed doet? Het Nederlandse vlaggetje op mijn mouw! Ze 
zien relatief veel Italianen en dan valt een vlaggetje zoals die 
van ons wel op. Je ziet ze even kijken en dan heel verrassend; 
He! Holland? Hollandi Good! Ontzettend leuk om dit mee te 
maken. Hoe positief de bevolking, jaren later, terugkijkt op 
hun relatie met jullie indertijd. Mooi hoor.

Misschien ook wel leuk om te delen met jullie; nabij Haris 
werd ik aangesproken door een Libanese meneer, genaamd 
Monzer. Ik denk voor een aantal van jullie wel een bekende. 
Zijn broer heeft daar een bakkerij. De heer Monzer heeft af en 
toe contact met verschillende Nederlanders en heeft goede 
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Lunch met Italiaanse collega’s

herinneringen aan deze mannen. Geloof me, hij is niet de 
enige hoor. Ik krijg regelmatig leuke verhalen van burgers in 
relatie tot de toenmalige aanwezigheid van jullie daar.

Maria, wat heb je met onze veteranen?
Heel veel. Zoals gezegd, als jonge meid de eerste ervaringen 
met jullie opgedaan in Netanya. Vervolgens in Nederland 
als case coördinator intensief contact met de veteranen. En 
dan nu toch regelmatig het besef en de ervaringen van de 
‘nalatenschap’ van de eerdere Nederlandse bijdrage destijds. 
Dat waar de burgers het hier nog regelmatig over hebben en 
hier goede herinneringen aan hebben.

Tot slot?
Ik ben heel benieuwd naar de aankomende groep veteranen 
van de stichting weerzien met Libanon. 
Ik ontvang ze heel graag en ben erg benieuwd naar hun 
verhalen en ervaringen.

Zeg het ze maar hoor; ze zijn van harte welkom straks in 
Naqoura! Ik hoop dat ze de nieuwe Force Commander Major-
General Stefano Del Col kunnen ontmoeten.
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In gesprek met de Libanese ambassadeur 
zijne Excellentie de heer Issa

Het is 21 januari 2019 als aankom bij de ambassade 
in Den Haag. Een statig herenhuis, aangemerkt als 
monument. Dat het gebouw dienstdoet als de Libanese 
ambassade is duidelijk herkenbaar aan de wapperende 
Libanese vlag en ook aan het Ceder embleem op de 
voordeur.

Binnen word ik hartelijk ontvangen door de heer Abdel 
Sattar Issa. Hij is inmiddels een jaar als ambassadeur in 
Nederland werkzaam. Als antwoord op de vraag hoe lang 
hij verwacht op deze post te blijven geeft hij te kennen 
dat deze aanstelling meestal voor 3 tot 5 jaar bedoeld is. 
Voordat hij naar Nederland kwam was hij 5 jaar werkzaam als 
ambassadeur in Saoedi-Arabië. Daar was hij al eens eerder 
werkzaam geweest, als junior ambassade medewerker.
Omdat ik in de voorbereiding diverse vragen op papier heb 
gezet is dat in eerste instantie de volgorde van het gesprek. 
De eerste vraag op mijn lijstje is waar en wanneer hij geboren 

is. Dat blijkt in Mina te zijn, in december 1967. Omdat ik Mina 
niet ken legt hij uit dat Mina in Tripoli ligt. De stad Tripoli is 
opgebouwd uit Tripoli en Mina en ligt aan de kust, ongeveer 
80 kilometer boven Beiroet. Mina is van vroeger uit de plaats 
van de haven en havenplaatsen blijven hem zijn leven lang 
trekken. Zo woont hij later met zijn ouders 10 jaar lang in 
Marseille. Dat is niet direct een stad met een geweldige 
reputatie, maar toch bevalt de plek hem erg goed. Zo heeft 
hij ook bewondering voor Rotterdam als havenstad.

Als ik vraag hoe het leven in Nederland hem bevalt en 
of hij hier vreemde onbekende gewoontes heeft gezien 
antwoordt hij dat hij hier al twee keer eerder op bezoek was. 
Als jonge student reed hij, samen met zijn vriendin, vanuit 
Duitsland naar Nederland voor een bezoek aan Amsterdam. 
Niet voor de wiet of om de Wallen te zien maar juist om 
musea voor kunst en historie te bezoeken. In die zin was er 
niet veel meer wat hij als verassing zag bij de hernieuwde 
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kennismaking. Nederland is in vergelijking met Libanon zeer 
goed en uitgebreid georganiseerd. Lachend constateren wij 
beiden dat Nederland misschien wel ‘overgeorganiseerd’ is 
in vergelijking met Libanon. Wat hij vooral nog benadrukt 
is dat wij Nederlanders zo ‘friendly’ zijn. Vriendelijk, open en 
toegankelijk.

Toch schiet hem nog iets te binnen wat hij erg opvallend 
vond. Als fervent duiker was hij in de eerste maanden na 
zijn aanstelling in 2018 op zoek naar de mooiste plek om 
te gaan duiken. Als hij in contact komt met een duikschool 
in Den Haag wordt hij gewezen op de duikmogelijkheden 
van Bonaire. Als hij daar in juli naar toe gaat is dat natuurlijk 
een geweldige zonnige vakantie. Terug in Nederland zijn de 
weersomstandigheden totaal anders dan bij vertrek. Het is 
dan net 14 graden en het is guur en nat weer. Dat was echt 
een schok voor hem. Heel Nederland heeft het nu nog steeds 
over een prachtige zomer waar maar geen einde aan kwam, 
maar zijn ervaring was terugkijkend echt anders. Dergelijke 
weer of temperatuur verschillen in een zomer kende hij nog 
niet.

Tijdens het hele gesprek is Engels de voertaal. De 
ambassadeur heeft in zijn eerste jaar optimistisch de stoute 
schoenen aangetrokken en Nederlandse les genomen. Maar 
of het nu aan zijn leeftijd ligt of aan de kwaliteit van de leraar, 
hij vindt het erg jammer dat het hem niet goed lukt om zich 
de taal eigen te maken. Slechts enkele kleine zinnetjes zijn 
blijven hangen, waaronder: “Mag ik een biertje bestellen?” 
Toch niet de minst belangrijke zin concludeer ik met hem. 
Vervolgens praten we uitgebreid over het huidige Unifil en 
wat hij weet van onze Nederlandse inzet. Hij kent de oude 
en de huidige mandaten waaronder Unifil opereert. De 
Nederlandse inzet heeft destijds veel betekend. Zelf is hij 
nooit bij het toenmalige Dutchbatt geweest. Wel was hij 
veel later een lang weekend in Tyre samen met zijn zus. Ze 
reden daarbij door de omgeving en bezochten ook Naqoura. 
Daarvan herinnert hij zich vooral de vervallen winkeltjes. 
Over het huidige Unifil is hij ook erg lovend. Vooral de vele 
evenementen die worden georganiseerd en de contacten 
die worden onderhouden met de bevolking maken indruk. 
We hebben het ook nog kort over het verschil tussen het 
Libanon wat wij kennen als Unifiller, zoals het er uitzag in 
de jaren tachtig, en het huidige land. Er is veel ontwikkeling 
geweest en enorm veel bij gebouwd. En het is er nu rustig. 
Daar heeft Unifil een bijdrage aan geleverd en doet dat nog 
steeds. 

Omdat ik zelf in november met een aantal maten uit 1980 
terug ben geweest vertel ik hem over onze reis. We praten 
over feit dat er nauwelijks nog gebouwen van vroeger te 
vinden zijn en dat het best jammer is dat sommige huizen die 
er nog wel staan, zoals post 7-17 in Al Mansouri, misschien 
binnenkort ook verdwenen zijn. Het was lastig om de juiste 
plekken van de voormalige andere posten te vinden. Ik 
vraag of het niet een idee zou zijn om op de juiste plekken 
kleine plaquettes aan te brengen waarop te zien is welke 
Nederlandse post er heeft gestaan. Zodat de veteranen die 
er in de toekomst nog naartoe willen daarmee ook geholpen 
zijn. Als ik na het interview naar huis rijd ontvang ik al een 
mail van de ambassade om een brief met nadere uitleg te 

sturen. De ambassadeur kan deze vervolgens als verzoek 
naar de juiste autoriteiten in Libanon doorsturen. 
Tijdens ons bezoek aan Libanon kregen we veel vragen naar 
foto’s van vroeger. Terwijl wij destijds bijna allemaal foto’s 
maakten hadden de Libanezen zelf nauwelijks fotocamera’s. 
Wij als oud Unifillers beschikken over een schat aan foto’s 
die je zou willen delen met huidige bevolking aldaar. Zie 
het als een fotoarchief die we kunnen delen in een online 
fotobibliotheek met inwoners van de dorpen nu waar wij 
destijds werkzaam waren. 

Ik geef aan dat Libanon een prachtig land is en er heel veel 
moois te zien is, waardoor het veel te bieden heeft aan 
toeristen. Hierop vertelt de ambassadeur dat veel gebieden 
in het land door het Nederlandse ministerie van buitenlandse 
zaken nog als risicovol worden bestempeld. Dit komt met 
name doordat deze gebieden tegen Syrië en Israël aan 
liggen. Hij wijst daarbij op de kaart op de website van het 
ministerie met de rode en oranje kleurvakken. Het zal nog 
wel een tijdje duren voordat de toeristen weer massaal naar 
Libanon komen, maar welkom zijn ze zeker, aldus de heer 
Issa. 

Als ik hem namens de Nederlandse Unifil vereniging alvast 
uitnodig voor de grote reünie in september is hij erg 
geïnteresseerd en hij legt de datum direct vast in de agenda. 
Bij het afscheid meldt hij nogmaals dat hij heel graag wil 
komen en dat het al voor 95% zeker is.

Het was een mooie ontmoeting met een bijzondere man.

Vriendelijke groet, 
Bert

Zie deze bijzondere voordeur

Tekst en foto's: Bert
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Galerij der Eenjarigen

Er zijn meerdere Libanonveteranen die twee, drie of zelfs een enkeling met meer 
(zeven) rotaties in Libanon hebben gedraaid en ieder heeft zijn reden gehad om 
nog één of meerdere rotaties naar Libanon te doen of juist niet. 

Ook in deze editie wil ik aandacht schenken aan de personen die in de “Galerij 
der eenjarigen” uit de Dubbel Vier van 09 maart 1980. Bij het verschijnen van dit 
blad heb ik negen personen kunnen traceren, deels via de Nederlandse Unifil 
Vereniging en deels via andere kanalen.

Waren zij beroeps of waren er onder hen ook dienstplichtigen? Waarom verbleven 
zij een langere periode, was dit vrijwillig of was men aangewezen? Wat is er van 
hen terecht gekomen en wat voor een rol speelde of speelt Libanon in hun leven? 

“Galerij der eenjarigen”, de naam zoals in de Dubbel Vier van 1980, zal een blauwe 
draad in de komende edities Dubbel Vier worden, voor zover ik personen kan 
achterhalen. Veel leesplezier!

Gerard van Leeuwen

Bernard Schutte, 
10 maart 1979 – 26 maart 1980, 
kapitein bij de Militair Sociale Dienst.

Op Bernards plaatsingsbeschikking stond dat hij voor één jaar gedetacheerd zou 
worden bij het 44 PAINFBATT. Toen hij eind 1978 bij het 44 PAINFBATT geplaatst 
werd had hij zich ook helemaal ingesteld om voor twaalf maanden uitgezonden te 
worden. 

Bernard was beroepsmilitair en werd als Bedrijfs Maatschappelijk Werker, (BMW-er) 
bij het Bataljon geplaatst. Toen bekend werd dat het 44 PAINFBATT uitgezonden 
werd naar Libanon ging Bernard als BMW-er mee. Wat aardig is om te weten dat 
het voor het eerst was dat er een BMW-er mee ging op uitzending.

Welke indrukken zijn Bernard bijgebleven?
Bernard denkt niet meer zo vaak terug aan Libanon, maar het 
overlijden van Siebe Boonstra en Philip de Koning hebben 
diepe indruk achter gelaten omdat Bernard hier nauw bij 
betrokken was als BMW-er. Het ongeval waarbij Kees van Rijn 
verongelukte, gebeurde tijdens Bernards verlof en hij was 
hier zijdelings bij betrokken.

Bernard is medeoprichter van het Veteranencafé in 
Almelo en wanneer hij daar met mede veteranen over zijn 
uitzending naar Libanon praat, moet hij ook terugdenken 
aan de overleden kameraden in Libanon. Ook de talloze 
beschietingen waarbij je je compleet machteloos voelde 
hebben indrukken achter gelaten bij Bernard. Maar 
ook de mooie kanten van Libanon zal hij niet vergeten. 
Het mooie landschap en de vriendelijke bevolking 
blijven mooie herinneringen aan Libanon. Evenals de 
levenslange vriendschappen die hij heeft overgehouden 
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aan zijn uitzending. Ook het 24/7 ter beschikking zijn 
was heel bijzonder en natuurlijk ook de kameraadschap 
en samenwerking met de anderen op het gebied van 
personeelszorg.

Bernard praatte kortgeleden nog met een Libanon Veteraan, 
die hem na diens terugkeerreis vertelde dat de infrastructuur 
sterk verbeterd is en er bijna onherkenbaar veel gebouwd 
is in vergelijking met zijn tijd in Libanon. UNIFIL is dus niet 
voor niets geweest. Door zijn uitzending naar Libanon 
heeft Bernard ook een ander kijk gekregen op Israël, 
genuanceerder en met meer begrip voor de Palestijnen in 
Libanon.

Na Libanon heeft Bernard nog een jaar of vijf bij de Militair 
Sociale Dienst (MSD) gewerkt en vanaf 1984 werkt hij bij 
de Afdeling Individuele Hulpverlening (AIH), nu de Militaire 
Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ), op diverse plekken.
Gelukkig is na de Golfoorlog in 1990 de (na)zorg 
voor veteranen en hun thuisfront steeds verder 
geprofessionaliseerd, mede dankzij de AIH. Op 1 oktober 
1999 is hij met FLO gegaan.
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4e Grote Unifil Reünie

28 september 2019, Breepark Breda

Beste UNIFIL’er
Zoals je in de vorige Dubbel Vier hebt 
kunnen lezen is er weer een grote 
reünie op zaterdag 28 september 
op de Evenementenlocatie Breepark 
(Bavelseparklaan, 4817 ZX Breda). We 
zijn inmiddels een tweetal maanden 
verder in tijd en ook verder met 
organiseren. Wel moeten we opmerken 
dat er ongeveer een maand zit tussen 
het indienen van dit stuk bij de redactie 
en het versturen van de Dubbel Vier. 
Dat wil dus zeggen dat op het moment 
dat je deze Dubbel Vier leest, we alweer 
een stuk zijn opgeschoten. Inmiddels 
is dan de website gereed en gevuld, 
zodat je vanaf nu regelmatig het laatste 
nieuws via de website kan  volgen.

De opzet van de reünie wordt inmiddels 
duidelijk. Wij informeren je over wat 
we ondertussen hebben geregeld 
en waar we mee bezig zijn. Op korte 
termijn worden  door het Veteranen 
Instituut brieven gestuurd naar de circa 
7000 niet-leden. Daarbij zit ook een 
enquête. We willen namelijk voor het 
organiseren van activiteiten door de 
NUV weten wat het interessegebied is 
van deze UNIFIL’ers, zodat de NUV zich 
beter op hun wensen kan richten, met 
als uiteindelijke doel om veel meer 
UNIFIL’ers te vinden en te binden. En 
natuurlijk willen we dat ook weten voor 
de reünie.

Programma
Wij verwachten circa 2500 reünisten. 
De inloop is vanaf 10.00 uur, de officiële 
opening om 11.30 uur en om 17.00 
uur gaat de tap toe. Door middel van 
plattegronden, bebording, berichten 
op de website en via gastvrouwen en 
-heren, gaan wij er voor zorgen dat 
veteranen die in dezelfde tijd gediend 
hebben, elkaar makkelijk kunnen 
vinden. Dat is immers het hoofddoel 
van deze reünie: elkaar ontmoeten, 
herinneringen ophalen en waar 
mogelijk de banden weer aanhalen. 
Daarbovenop willen we je meer bieden.

Stands en programma
Door middel van stands bieden we 
je informatie over goede doelen en 
organisaties die zich inzetten voor 
veteranen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de Sunset  March, Veteranen 
Kunst, het Rode Kruis, de Veteranen 
Ontmoetings Centra, Warchild, Vfonds 
en veteranen reizen. Daarnaast 
zijn we druk bezig om stands te 
regelen over hobby’s als motorrijden, 
parachutespringen, drones en 
modelbouw.
Het aspect van leven en welzijn 
wordt uiteraard niet vergeten. 
Zo kan je informatie vinden over 
verzekeringen, banen, veteranenzorg, 
veteranenbegrafenissen en de 
veteranen begraafplaats. Maar ook 
over Libanon toen (via het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie) en via 
de Ambassade willen we je laten zien 
hoe Libanon er nu uitziet.
Natuurlijk is er merchandising en tonen 
we je zoveel mogelijk materieel uit 
“onze” tijd. Er is de mogelijkheid om 
mee te rijden met een YP of ander 
voertuig. Verder laten we door een re-
enactment groep zo realistisch mogelijk 
een UNIFIL-post uitbeelden. Hiermee 
willen we je de mogelijkheid geven je 
partner en kinderen iets te laten zien 
van hoe het leven en werken in Libanon 
destijds was. Op dit moment zijn we 
ook bezig om van nog onbekend 
beeldmateriaal een film te maken. 
Tijdens de reünie is er na de opening 
tot de tap toe gaat een doorlopende 
filmvertoning.

Een tegenvaller is dat Defensie niet in 
staat is om net als bij de vorige reünie, 
modern materieel te tonen en in te 
zetten. Kennelijk zijn de bezuinigingen 
dermate hard aangekomen dat ze onze 
steunaanvraag niet konden honoreren. 
Daarbij speelt ook dat er in september 
enorm veel activiteiten komen in 
het kader van 75 Jaar bevrijding van 
Nederland en 75 Jaar Slag om de 

Schelde. Daar moet Defensie verplicht 
steun aan verlenen. 

Om een deel van de kosten op te 
vangen willen we zo veel als mogelijk  
sponsors aantrekken. Deze gaan bij de 
reünie informatie stands betrekken. 
Over de kosten  een stukje verderop 
meer informatie.
 
De hal, veel ruimte, maar die vullen we 
ook mooi op.
In tegenstelling tot  2014 hebben we 
dit keer slechts een beperkt aantal VIPs 
en een korte opening. Dus geen lange 
toespraken. Uiteraard is er wel een 
dodenherdenking.

Foto Fred Janssen 1979 Haris
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Locatie
Een van de redenen voor de keuze van Breepark was de 
aanwezigheid van veel faciliteiten. In 2014 waren er diverse 
opmerkingen over de catering. Die hebben we ditmaal 
zelf vooraf gecontroleerd en het ziet er veelbelovend uit. 
Het mooie daarbij is dat we de consumptieprijzen op een 
betaalbaar niveau hebben weten te krijgen.
We regelen de opvang van de reünisten in een 
receptieruimte. Daar worden jullie opgevangen, worden 
kaarten gecontroleerd en kan je informatie krijgen. De 
mensen die de receptie bemannen (studenten van BUAS 
– Breda University of Applied Sciences) kunnen naast 
kaartcontrole  informatie verstrekken over het programma, 
de plaats waar jij jouw postgenoten kan vinden en ze zijn 
behulpzaam bij het oplossen van problemen. 

Veiligheid en privacy
Zoals bij elk evenement tegenwoordig, moesten we een 
risicoanalyse en een veiligheidsplan maken. Dat moeten 
we voorleggen aan het evenementencentrum en aan de 
gemeente Breda. Dat plan houdt onder andere in dat we BHV 
en EHBO hebben geregeld, maar ook regels opgelegd krijgen 
met betrekking tot het gebruik van materieel. Zo schijnt 
het dat je buiten het gebouw niet mag werken met drones, 
maar wel mag parachutespringen. Moeten we nog goed naar 
kijken.

Als het gaat om privacy het volgende. Wij houden ons 
natuurlijk aan de wetgeving en algemeen fatsoen. 
Adresgegevens van leden worden niet verspreid. 
Adresgegevens van niet leden hebben we niet. Brieven aan 
hen worden door het Veteranen instituut verzonden. 
Tijdens de reünie is er de mogelijkheid om foto’s te laten 
maken door een commerciële fotograaf. De keuze is aan jou 
om daarvan gebruik te maken. Ook foto’s van jouzelf en van 
collega’s zijn niet de verantwoordelijkheid van de organisatie. 
Vanuit de organisatie worden ook sfeerfoto’s gemaakt, dit 
mede  i.v.m. publiciteit er na. De fotografen gaan duidelijk 
aangeven dat ze een foto gaan maken, zodat je een vrolijk 
gezicht kan opzetten, of kan omdraaien of weglopen.

Omgeving
Ook in de omgeving van de evenementenhal zijn er allerlei 
leuke dingen te zien en te beleven. Op internet kun je hier 
meer informatie over vinden, maar nu alvast een greep uit 
wat er te doen is: Er zijn een escaperoom, een bowlingbaan, 
lasergaming, diverse restaurants en een bioscoop. De stad 
Breda staat verder bekend om zijn uitgaansmogelijkheden, 
maar ook de omgeving eromheen. Op 27 september is 
de Veteranen Taptoe in AHOY. Wij hebben van 4 hotels 
in Breda interessante aanbiedingen gekregen. Speciaal 
voor reünisten die voor of na de reünie in Breda willen 
overnachten. Wij gaan die op de website publiceren. Die 
hotels houden gedurende een aantal maanden kamers voor 
ons beschikbaar. Daarna betaal je de dagprijs. Raadpleeg de 
website hiervoor.

De bereikbaarheid van Breepark is zeer goed. Het Breepark 
ligt namelijk direct naast de A27 en heeft grote gratis 
parkeerplaatsen. Vanuit de NS stations Breda en Tilburg 
rijden diverse buslijnen naar het Breepark. Daarnaast zetten 

we extra bussen in tijdens de pieken  in het begin en aan 
het einde. Voor alle duidelijkheid: voor dit soort activiteiten 
verleent het Veteranen Instituut geen extra treinkaartjes.
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Ticketverkoop
Op 1 april start de ticketverkoop. Op die datum maken we 
ook de toegangsprijzen bekend. De verwachting is dat die 
voor leden 15 € per persoon zullen zijn, met een maximum 
van 40€ per gezin. Niet–leden betalen ongeveer het dubbele. 
Op de website kan je lezen hoe je online vanaf 1 april tot 
1 september kan boeken. Echter: vol is vol en als er toch 
nog ruimte beschikbaar zou zijn, zijn wij genoodzaakt om 
op 28 september meerkosten in rekening te brengen in 
verband met extra administratie. Voor diegenen die niet de 
mogelijkheid hebben om online te boeken en te betalen, 
is het mogelijk om contact op te nemen met onze hulplijn: 
telefoonnummer 0638269220. Je komt dan in contact met 
Caroline en zij kan je verder helpen. Als je andere vragen hebt 
kun je bij ons terecht (zie onder).

Over de financiën het volgende. De hele reünie kost rond 
de €150.000. Dat bedrag wordt bijeengebracht door de 
entreegelden, een financiële bijdrage van de NUV, door 
gebruik te maken van de Regeling Reünie Faciliteiten van 
Defensie en een bijdrage vanuit het Vfonds. Daarmee dekken 
we het grootste deel van de kosten af. Het gat dat er dan 
nog is, moeten we opvullen met sponsoring. Als je nog een 
sponsor weet, dan graag een reactie naar het organiserend 
comité.

Die €150.000 zijn nodig voor huur van de ruimte, de 
benodigde faciliteiten in en rond de zaal, catering, de trailer 
en de film, verzending van brieven aan de niet-leden, inhuur 
van BHV, EHBO en studenten, bebording en bestuurskosten 
(telefoongebruik, reis- en vergaderkosten). Er worden geen 
salarissen uitbetaald. 

De projectorganisatie bestaat namelijk geheel uit vrijwilligers.
Wij gaan er vanuit dat door dit artikel en door de informatie 
op de website er veel informatie bekend is. Bij de ALV op 6 
april volstaan we met het laatste nieuws te melden en staan 
we open voor vragen, ideeën en kritiek. 

Tenslotte: als je nog goede ideeën of wensen hebt: dan graag 
voor 1 april. Geen mop, wel een soort deadline.

Wij hopen jou en wellicht jouw dierbaren op 28 september te 
mogen ontmoeten.

Sjaak Duine, voorzitter: 0653356742
Hans van Lent, vice voorzitter: 0621245792

Archief NUV
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Militaire Veteranen Vereniging Gemert-Bakel
GEMERT-BAKEL - 2018 is een bijzonder jaar voor de Militaire Veteranen Vereniging Gemert-Bakel, voor de 15e keer 
veteranen dag in Gemert Bakel.

De Nederlandse Unifil-vereniging heeft op zaterdag 13-9-2018 hier de voertuigen en het roadblock geplaatst op deze 
bijzondere veteranen dag in Gemert Bakel. Tevens waren er ook voertuigen van de luchtmacht aanwezig.

Het weer was bijzonder goed, zodat wij alles droog en netjes konden opbouwen, John Verheul en Johan Moerman hebben 
alles opgebouwd en de stichting viertonner heeft ook een voertuig geleverd. De dag begon met een prettig ontvangst van 
de plaatselijke veteranen en ‘s middags was er een herdenking voor het gemeentehuis met diverse genodigden waaronder de 
IGK.

De belangstelling en de ceremonie werden goed bezocht.  Na afloop was er de traditionele borrel en blauwe hap.
Op naar 2019 voor de 16e keer.

Tekst en foto's; Johan Moerman
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It’s me Amy…

In juli 1983 heb ik gediend voor de VN-vredesmacht Unifil 
tot 21 oktober, de dag dat we met het hele bataljon, 
uitgezonderd een compagnie dat achterbleef, terugkwamen 
in Nederland. Onze missie zat er helaas vroegtijdig op door 
het besluit van de regering. Mijn functie was Juliët 7.7, 
chauffeur/radiotelefonist bij het Charlie Mortier peloton. 
Het was in alle opzichten een bijzondere levenservaring. Ten 
eerste volgde ik mijn ingeving tijdens de basistraining in 
Ossendrecht mezelf op te geven voor de VN-vredesmacht in 
Zuid-Libanon na het zien van een wervingsfilm. Ten tweede 
trok het avontuur en ten derde het vooruitzicht van een 
saaie kazernetijd. Misschien ook wel onbewust het feit dat 
mijn vader lange tijd heeft gediend in Indië na de Tweede 
wereldoorlog. Mijn beslissing was geheel tegen de zin van 
mijn verkering en mijn familie. Nu ben ik maar al te blij dat 
ik ben gegaan. Na de basistraining volgden namelijk tal van 
zinvolle en vermoeiende oefeningen in Harderwijk en Assen 
bij het 44e Pantserinfanteriebataljon, bestemd voor Unifil. 
Met als mooiste, succesvolle maar meest pittige oefening, 
die van Pantserstorm bij de commando’s in Roosendaal. We 
hadden met elkaar een goede band wat deels veranderde in 
Libanon. Ook heeft het me in positieve zin gevormd tot de 
mens die ik nu ben.

Post 7.7 was een vrij open post langs de openbare weg 
hetgeen tot nadeel had dat we niet al te veel vrijheid kregen. 
Dit leidde soms tot spanningen onderling en met de leiding 
die naar mijn mening meer aandacht had voor hun vervolg 
carrière dan voor het peloton zelf. De patrouilles in het 
dorp, de wadi’s en de heuvels rondom vond ik het meest 
interessant. Ik hield van de natuur daar en de vrijheid die 
het gaf. Ook het rijden met de Nekaf was een groot plezier 
ondanks de vermoeidheid want ik kon te allen tijde worden 
ingezet. Ik had vooral de taak te zorgen voor aflossingen van 
ons roadblock-7.2 Bula. Het prettigst waren wel de sociale 
patrouilles in het kleine boerendorp Zibqin. Het warme 

contact met de lokale bevolking. De enorme Arabische 
gastvrijheid en de mogelijkheid met hen in gesprek te zijn 
in ons beste Engels, Arabisch en Nederlands en soms in het 
Frans. We hadden diverse strategische plekken waar we ook 
vaak gingen theedrinken op uitnodiging.  

Tijdens een van de patrouilles kwamen we in contact met 
een familie die kwam schuilen in het dorp vanwege de 
beschietingen in Beiroet. Twee lieftallige jonge meiden 
spraken goed Engels. Amy, de meest open en praatgrage, 
vertelde een pittig raadsel in het Engels en ik gaf spontaan 
het juiste antwoord zonder het raadsel te kennen. Schrok er 
zelf van. De maten waren verrast en Amy ook. Ze zei: “Wow, 
then you must be very intelligent to solve this riddle”. We 
konden er allemaal hartelijk om lachen. Ik heb Amy niet vaak 
gezien maar het was wel duidelijk dat ze bijzonder was voor 
mij. Zij en haar naam stonden vanaf dat moment in mijn 
geheugen gegrift. Ik kon met het contact niet veel omdat 
ik militair was maar bovenal had ik verkering en schreef 
ik talloze brieven naar mijn vriendin. Het was op z’n minst 
gecompliceerd. We hebben later nog wel in een moment 
voor onszelf afscheid genomen achter een oude muur en 
adressen gewisseld om elkaar te schrijven na de Libanontijd. 
Dat hebben we gedaan maar het contact verwaterde in de 
tijd. We gingen ieder onze eigen weg. 

Mogelijk in het jaar 1985 heb ik Amy gezien bij het strand bij 
Kijkduin. Ik liep daar met mijn vriendin en totaal onverwacht 
zag ik haar staan bij de boulevard. Op een of andere manier 
kon of durfde ik niet op haar af te stappen en het heeft me 
altijd enorm bezwaard dat dit niet gebeurde…Mijn verkering 
destijds eindigde in een huwelijk en vervolgens in een 
scheiding in 2017. Libanon kwam weer in beeld door het zien 
van een advertentie voor een jubileumreis met de Stichting 
Weerzien met Libanon. Ik heb me opgegeven en 25 april 
aanstaande vertrekken we. Bijzonder is dat we ook Beiroet 
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bezoeken en mijn zoon van twintig gaat mee. Hij is werkzaam 
bij de Luchtmacht en in dezelfde leeftijd als ik in 1983. Het is 
nu 40 jaar geleden dat Nederland begon met haar deelname 
tot in 1985. Vanwege deze reis dook ik in mijn altijd met zorg 
bewaarde brieven en fotoboeken. Zo vond ik ook de kaarten 
en de brieven van Amy. Ik had alleen geen achternaam en 
ik werd nieuwsgierig naar hoe het met haar zou gaan? Het 
laatste nieuws was dat ze na haar Highschool in Beiroet naar 
Amerika zou willen voor verdere studie.  

In tegenstelling tot brieven schrijven en bellen naar huis 
via radio Scheveningen in 1983…is het nu met de sociale 
media en de mobiele telefoons een stuk gemakkelijker 
contact te leggen. Via Facebook en via een ontvangen foto 
van Libanonmaat Peter Harting besloot ik mijn ingeving 
te volgen en een kwetsbare openbare oproep te doen, op 
zoek naar Amy. De hulp kwam snel en van vele kanten. 
Binnen achtenveertig uur was het raak. Vooral via andere 
Libanongangers die ook op post 7.7 hebben gediend. Met 
name in 1982 toen Amy met haar familie veel vaker en 
langer moest verblijven in Zibqin vanwege de Israëlische 
invasie en de verhevigde gevechten in Beiroet. Hierin moet 
ik vooral Charles Borst noemen die beetje bij beetje en 
heel voorzichtig meer informatie prijsgaf. Hij gaf aan dat 
ze in Brussel woont met een dochter en dat ze gescheiden 
is. Dank aan hem maar ook aan Hans van den Bogaard, 
die Moe Saleh uit Libanon heeft ingeschakeld. Moe leeft 
nu in Canada en hij heeft daarvandaan zeer enthousiast 
werkelijk veel familieleden gebeld om te weten te komen 
waar Amy nu kon zijn. Hij kwam spontaan met een foto 
en een facebookaccount van…Amy. Maar Charles kwam 
op dezelfde dag met dezelfde foto en kwam met een heel 
andere naam…Zou Zou. Dat is echter de zus van Amy die 
ook op de zoekfoto staat met bandage, op het buitenterras in 
Zibqin. Mijn hoop vervloog even en Charles bevestigde dat 
Moe in deze ongelijk had. Moe ging verder zoeken. Inmiddels 
kon ik echter zelf verder borduren met de informatie dat er 

nog een zus in Amerika zou wonen, Nada.  Via het facebook-
account van Zou Zou vond ik het account van zus Nada 
en haar heb ik gevraagd of zij Amy wilde vragen met mij 
contact op te nemen. En op dezelfde dag in de avond van 29 
oktober kwamen de verlossende woorden; “It’s me, Amy…
Bazih”. Dezelfde avond hebben we uitgebreid gesproken per 
telefoon. Vele langdurige telefoongesprekken volgden per 
Whattsapp. De liefde bloeide op en in december hebben we 
elkaar weer ontmoet in Brussel waar ze inderdaad woont 
en werkt. Inmiddels hebben we een bijzondere relatie en 
ervaren we het beiden als een “real love story, ment to be 
“.  We vonden elkaar blijkbaar op het juiste moment in ons 
leven, toen en nu. 

Libanon heeft ons opnieuw verbonden. Verbinding is ook het 
magische woord tussen mensen wereldwijd. De bijzondere 
foto van de Nekaf waar ik naast het voertuig sta vlakbij Amy 
met een deel van haar familie en met de collega soldaten, 
zegt wat mij betreft alles over de verbinding tussen Unifil 
en de Libanese bevolking. De Libanezen zijn tot op de dag 
van vandaag heel blij met de contacten destijds met de 
Nederlanders. Vele vriendschappen en zelfs huwelijken zijn 
het gevolg van die periode. Ik ben enorm trots te hebben 
deelgenomen en een bijdrage te hebben geleverd aan de 
vrede en vrijheid in het zuiden van Libanon. Dat ik nu weer 
naar Libanon en Zibqin ga is extra speciaal vanwege het 
contact met Amy die nog altijd een groot hart heeft voor 
het land en het dorp waar ze zoveel dierbare herinneringen 
aan heeft en waar nog steeds familie en vrienden wonen. 
Wie weet wat Libanon en Zibqin ons nog brengt in de 
toekomst…en de grote vraag is of er ooit echte vrede zal 
zijn in Libanon en de wereld? Net als liefde is vrede is een 
werkwoord. In september komt Amy mee naar de Unifil-
reünie in Breda. Hopelijk zien we veel oude bekenden.

Vredesduif Henry Duijvestijn.
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A story of Hope

What’s uglier than war?
What’s more beautiful than peace?
Nothing….
Pain, fear, terror, separation, loss, despair…. that is war.
Yet, amid all the sorrow and tears, there always comes a glimmer of hope, a candle 
that lights up in the dark, a rose that blooms in the deserts of our hearts and a 
dove of peace that carries an olive branch to celebrate the victory of life…. That is 
peace.

In the Summer of 1982, I was a fourteen-year –old student, living in a city 
tormented by war …a city of shattered dreams. Beirut, back then, was known 
as the city of death. a no man’s land where the only music we heard was that of 
bombs and the only bread we ate was that of terror.

Going to school was like going to the battle field, and enjoying childhood or 
adolescence was far beyond our reach.

That Summer, my parents had no choice but to flee Beirut to Zibkine, our village in 
the South of Lebanon. 

Zibkine, at that time did not have any proper roads, entertainment parks, 
technology, fancy houses or cars… it, however, enjoyed one thing: peace.
It was in the South of Lebanon that we felt safe; thanks to the Dutch, the UN 
messengers of peace.

Soon after meeting the soldiers on their daily patrols to the village, we established 
a relationship of trust and friendship with them. when inviting them to drink tea 
with friends and family, we felt that there was still hope beyond all despair.
Together with Dutch, we laughed, practiced our English, shared sweet moments, 
told jokes and even riddles to be solved.

It did not take that long to come back to the village after we had left it in 1982. In 
1983, the raging war brought us back to our beloved village again…. maybe for my 
riddle to be solved by Henry.

“You are a real smart guy, Henry … to have solved this riddle.’ I said.

A few weeks later, it was time to go back to Beirut, but deep in my heart, I knew I 
was keeping friends for a long time.

After exchanging letters and addresses with many of the Dutch, my family and I 
visited the Netherlands on several occasions; and they did visit Lebanon after the 
war had ended as well.

Now and 35 years later and after the riddle had been solved, Henry has found me 
again. Now I live in Brussels and he in the Netherlands still.

Together we are building a story of love and hope, a story that knows no borders 
and boundaries.

I have forgotten what the riddle was about back in 1983, but one thing I know for 
sure is that Henry, the sweet soldier, symbolizes every single sincere Dutch …and 
every honest human believing in humanity and forgiveness …. He is a peace dove. 
spreading the message of hope, a message that goes beyond color, language, race 
or nationality.

No wonder his name is Duijvestijn…the dove.
Amy
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Aanmelden Veteranendag 2019 

De Nederlandse Veteranendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 
juni in Den Haag. Jullie kunnen als veteraan deze veteranendag 
bezoeken, alleen of met je partner. Je kunt ook meelopen in het defilé, 
plaatsnemen op de tribune of meerijden met een historisch voertuig. 

Je moet je dan wel op de juiste wijze aanmelden in MIJN Vi. Het is 
belangrijk dat jullie je VOOR 1 mei aanmelden in MIJN Vi, via www.
veteraneninstituut.nl

Na aanmelding krijg je de treinkaartjes één week voor de activiteit 
thuisgestuurd en de maaltijdbonnen worden op het Malieveld 
uitgereikt in de merchandisestand van de NUV. Om teleurstellingen te 
voorkomen is het belangrijk dat je je tijdig en correct aanmeldt. Let op: 
Wanneer je je aanmeldt als bezoeker dan ontvang je geen maaltijdbon. 
geef dus aan dat je meeloopt!

Je moet aangeven bij welke vereniging je hoort. > kies in de lijst 
voor de NUV. Kies je een andere vereniging dan gaan daar de 
maaltijdbonnen heen en ontvang je bij de NUV merchandisestand op 
het Malieveld niets.
Wil je gebruik maken tribune/rolstoel of historisch voertuig> geef dit 
dan correct aan bij je opgaaf.

NB. Je kunt op deze pagina van MIJN VI tevens 2 kaartjes van de NS 
aanvragen waar je als veteraan recht op hebt.

recogtech.com

PALM-ID
aderpatroon herkenning

■ Toegangscontrole

■ Identifi catie

■ Bezoekersregistratie

■ Verifi catie
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Persbericht

Ministerie van Defensie, 10 maart 1979

In navolging van het besluit van de regering van 12 januari 1979 om als Nederland een bijdrage te gaan leveren aan 
de VN-vredesmacht in Libanon is na een korte maar grondige voorbereiding vandaag de Nederlandse troepenmacht 
met meerdere vliegtuigen vanaf Schiphol vertrokken naar Beirut in Libanon. De troepenmacht die bestaat uit 750 
militairen is uitgezwaaid door ruim tweeduizend verwanten en bekenden. 

Zo zal het persbericht van 40 jaar geleden er ongeveer 
uitgezien hebben. Feit is dat Nederland in 1979 ging 
bijdragen aan de VN-vredesmacht in Zuid-Libanon. Het 
kabinet Van Agt had daarvoor een verzoek gekregen vanuit 
New York. Hoewel het Nederlandse leger een bataljon 
gelegerd had in ZuidLaren, met als neventaak de mogelijke 
inzet voor vredestaken, kwam het regeringsbesluit voor velen 
aldaar als een verrassing. Veel militairen die daar als dienst-
plichtige gelegerd waren hadden zich eerder, bij de keuring, 
vrijwillig voor een VN-taak  aangemeld. De belangrijkste 
reden daarvan was om de dienstplicht te vervullen in de 
kazerne van Zuidlaren dicht bij het ouderlijk huis.

Het was niet alleen een primeur voor Nederland dat we 
voor eerst echt groot gingen bijdragen aan een vredesmis-
sie, maar eigenlijk ook een wereldprimeur. Geen enkel land 
maakte gebruik van dienstplichtige soldaten en Nederland 
ging een bataljon leveren van ongeveer 800 man groot waar-
van ‘slechts’ twintig procent beroepsmilitair was. De rest was 
dienstplichtig. Pas bij de latere lichtingen, vanaf einde 1979, 
vervulden zij op vrijwillige basis in Libanon hun dienstplicht.

Defensie trainde al haar troepen tot dan toe in NAVO-ver-
band met het oog op de dreiging van het Oostblok. Het deel 
VN-opleiding van de in ZuidLaren gelegerde dienstplichtigen 
bestond uit niet meer dan een training die rekening hield 
met het optreden bij eventuele rellen.

Gezien de krappe voorbereidingstijd was de defensiestaf 
destijds verre van gelukkig met de toezegging van het kabi-
net. Men ging snel aan de slag om de resterende tijd tussen 
de dag van het besluit op 12 januari 1979 en de dag van het 
vertrek van het bataljon naar Libanon op 10 maart 1979 goed 
te benutten. Het werd duidelijk dat er geen echte richtlijn of 
blauwdruk voor de opleiding vanuit de Verenigde Naties was 
voor de rol van ‘Peacekeeper’. De defensiestaf ging daarom 
in overleg met de Noren en Fransen. Beide landen waren op 
dat moment actief in Libanon bij UNIFIL en de Nederlanders 
zouden het werkgebied van de Fransen gaan overnemen. 

Een gedeelte van het Noorse lesmateriaal was geschreven in 
het Engels. De Fransen kwamen met name met praktische 
tips: train de mannen vooral in patrouilleren te voet, het 
opbouwen van wachtposten, het fouilleren van personen en 
het doorzoeken van voertuigen. Nederland maakte dankbaar 
gebruik van deze informatie.

De tijdsdruk om op tijd met de missie te starten maakte het 
allemaal erg ingewikkeld. De Fransen hadden aangekondigd 
zich begin maart te willen terugtrekken. Nederland kon 
echter op zijn vroegst op 15 maart inzetbaar zijn en de 
controle van de Fransen overnemen. 
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Monuta team bijzondere uitvaarten
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.
Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 
terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 
ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 
verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 
die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 
Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 
zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Op 27 februari 1979 vertrokken de 75 kwartiermakers naar 
Libanon. Zij troffen voorbereidingen voor het bataljon dat 
op 10 maart naar Beirut zou vliegen. Net zoals het bataljon 
het later zou doen gingen ook nu de chauffeurs van de 
kwartiermakers via Beirut naar Haifa in Israël om daar de 
voertuigen en materiaal uit de haven op te halen. 

Na de komst van de hoofdmacht hebben zij krap vier dagen 
de tijd om zich samen met de Fransen in te werken voordat 
die zich terugtrekken uit Libanon en de controle overdragen 
aan de Nederlanders, aan Dutchbatt. 

Het besluit dat de Nederlandse regering op 12 januari 1979 
nam hield in dat ons land één jaar lang een bijdrage aan de 
UNIFIL troepen in Zuid-Libanon zou leveren. Wij weten nu 

dat die bijdrage tot 1983 als Dutchbatt op bataljonssterkte is 
gebleven om daarna in afgeslankte vorm als compagnie met 
de naam Dutchcoy door te gaan tot oktober 1985. Daarna 
trok Nederland zijn troepen definitief uit Libanon terug. In 
totaal zullen ruim 9000 Nederlanders gedurende die jaren 
deel uitmaken van de VN-vredesmacht UNIFIL.
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Na in 2013 en in 2015 al eens terug 
te zijn geweest naar Libanon waar 
ik in 2013 heb deelgenomen aan 
de Beirut marathon en in 2015 zelf 
een week met een huurauto door 
voormalig Unifil gebied ben gereden 
vonden mijn partner en ikzelf het 
nu weer eens tijd voor een stevige 
wandelvakantie. 

We hadden in het verleden al 
eens gelezen over de LMT oftewel 
The Lebanon Mountain Trail. Een 
wandeltocht van 470 km verdeeld in 
26 etappes welke loopt door de bergen 
van het Uiterste Noorden in Qubayat 
naar het Zuiden tot in Marjaayoun. Na 
een kort overleg samen besloten dat 
dit ons doel zou worden voor de 2018 
vakantie.

4 juni vertrokken we vanaf Schiphol via 
Parijs naar Beirut. Een ontspannen reis 
zonder gedoe. In Beirut aangekomen 
met taxi naar hotel in Hamra, een 
gemengde islamitische-christelijke 
wijk in het noordwesten van de stad 

niet ver van de prachtige kust. Ons 
plan was eerst een paar dagen in de 
stad te blijven om wat te relaxen en 
musea te bezoeken. Ook om een beetje 
te wennen aan het klimaat. Beirut is 
werkelijk een prachtige stad met ook 
wel veel tegenstellingen. 

De Libanese keuken is voor ons als 
vegetariërs een paradijs, er worden 
veel verse groenten gebruikt bij het 
bereiden van de vele verschillende 
gerechten. Ook de wijn uit de 
Bekaa vallei is niet mis. Tijdens 
de verschillende wandelingen en 
tripjes door de stad waarbij we 
veel interessante mensen hebben 
ontmoet en leuke gesprekken hebben 
gevoerd over de stad, de mensen, 
de tegenstellingen hebben wij ons 
bijzonder goed vermaakt. Zeker een 
stad om naar toe te gaan voor een 
weekje weg. Goed klimaat en voor ieder 
wat wils.

Na de laatste nacht in Beirut met een 
taxi richting Qubayat. Dat het verkeer 

in Libanon een grote chaos is was mij 
al wel bekend, mijn partner maakte 
hiermee nu ook kennis. Libanezen 
rijden echt als bezetenen. Geen regel 
wordt nageleefd. Ja misschien toch 
een. Diegene met het grootse hart en 
duurste auto heeft/neemt voorrang. 
Niet op letten, gaat bijna altijd goed. 
Na een uur werd het rustiger op de weg 
naar het noorden. 

Al snel waren we in Tripoli, wat een 
zeer drukke stad is, hier hebben we 
wat gegeten. Hierna nog een tweetal 
uur in de auto kwamen we aan in het 
dorp waar we zouden overnachten en 
vanwaar we de volgende dag zouden 
starten met onze tocht. Hier sliepen 
we bij een familie thuis. Zij gebruiken 
dit huis als zomerhuis. Iets wat veel 
mensen vanuit de steden doen. Een 
tweede huis in de bergen voor de 
zomer waar dan wordt geoogst en voor 
het vee wordt gezorgd. Deze mensen 
hadden ook nog een traditionele oven 
waarin op ambachtelijke wijze heerlijke 
pizza’s en brood worden gebakken. Bij 

Wim de Kwant en zijn partner Cecile 
trekken de wandelschoenen aan. En hoe!



27

Amersfoort poseren in de auto

deze zeer gastvrije mensen beleefden 
we een zeer gezellige avond met een 
heerlijke maaltijd. Niet te laat naar bed, 
morgenvroeg op voor de eerste etappe.

Om 5 uur gaat de wekker, we hadden 
vooraf afgesproken de dagen vroeg te 
starten met lopen, het is vroeg licht en 
het is nog niet heel erg warm. Tijdens 
het ontbijt maken we kennis met de 
gearriveerde gids, we praten over de te 
lopen route voor de dag en het tempo 
wat we willen gaan lopen. Na onze 
spullen te hebben gepakt nemen we 
afscheid en gaan op pad. We starten 
met een etappe van 27 kilometer die 
direct bergop begint. De gids vertelt 
ons tijdens het wandelen over het 
gebied waar we lopen, hoe het is 
ontstaan, de natuur en de bevolking. 
Bij elk overnachtingsadres is vooraf 
geregeld dat we van deze mensen ook 
de lunch mee krijgen voor onderweg. 
Na ruim 3 uur te hebben gelopen 
stoppen we een half uur om wat te 
rusten eten en drinken. We komen 
langs veel bronnen waar we onze 

bidons kunnen vullen met fris, koud 
water we heerlijk is. 

Na een mooie dag met prachtige 
vergezichten en zeer veel variatie in 
vegetatie komen we rond 17.00 uur 
aan bij de boer waar we overnachten. 
Wederom worden wij zoals overal in dit 
land uitermate vriendelijk ontvangen 
met thee en koffie. Maken kennis, 
rusten wat, wassen 

Hier raken we aan de praat met wat 
jeugdige dorpelingen die ons de oren 
van het hoofd vragen over onze tocht 
en waar we vandaan komen en naar 
toe gaan. We leggen hen uit wat we 
aan het doen zijn en wat het doel is. 
Gaandeweg het gesprek vallen hun 
monden steeds verder open. Een van 
hen biedt ons zelf aan ons weg te laten 
brengen met de auto van zijn broer. Hij 
vindt het zielig ons te laten lopen. Niet 
begrijpend dat wij dit voor de lol doen. 

Na een uurtje eindigen ons gesprek en 
gaan weer richting de boerderij waar 

we de hele familie ontmoeten, nemen 
plaats op de grond in een grote ruimte 
waar een heerlijk maal wordt uitgestald 
en we gezamenlijk eten. Dat we een 
bezienswaardigheid blijken te zijn is 
duidelijk zichtbaar aan de eveneens 
uitgenodigde overige familieleden. 
We zijn met ruim 20 personen in de 
ruimte aanwezig! Iedereen wil iets aan 
ons vragen ons wat van ons weten. Het 
wordt een zeer gezellige avond waarbij 
veel wordt gelachen. toch moe van 
de eerste dag gaan we rond 22.00 uur 
maar eens naar bed. 

In de editie van juni neem ik jullie 
mee voor het tweede deel van 
ons persoonlijk verhaal. Libanon, 
ongelofelijk mooi en wat een 
vriendelijke mensen.

Vriendelijke groet,
Wim en Cecile de Kwant 

1981 post 7-23, paost compagnie. 
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Voor de Dubbel Vier zijn wij altijd op zoek naar blauwe baretten met een verhaal. Maatjes die zich inzetten voor hun medemens, een 
bijzonder verhaal te vertellen hebben of zich juist niet zo profileren maar in redelijke stilte en belangeloos hun ding doen.
En soms tref je iemand die zich kenmerkt in alle eerder genoemde eigenschappen. Ik heb een bijzondere man mogen ontmoeten, tijd 
dat we zijn verhaal ook eens horen. 

Klaas van Donderen
Eind november op het terrein van 
Rugbyclub Groningen., op zoek naar 
ene Klaas van Donderen.

Na enkele telefoontjes, het is even 
zoeken naar elkaar, verschijnt Klaas. In 
trainingsoutfit en enigszins gehaast. 
Voor een goed gesprek gaan we naar 
het clubhuis van de Rugbyclub. Een 
houten eenvoudige ruimte waarbij 
gezelligheid en saamhorigheid direct 
voelbaar zijn. Klaas onderschrijft dit 
ook. Rugby is weliswaar een flink 
fysieke sport waar men elkaar dan ook 
regelmatig tegenkomt, maar respect 
is een groot goed hierin. Deze begint 
dus eigenlijk al in het clubhuis van 
Rugbyclub Groningen, daar is Klaas 
trots op.

Wie is Klaas? Als (iets oudere) jongeman 
gediend op 7-22 in 1981-1982. Iets 
ouder, omdat Klaas voor zijn uitzending 
nog heeft gevaren. Na zijn uitzending 
heeft Klaas nog nagediend bij o.a. 
het 44ste in Zuidlaren als instructeur 
infanterie. In zijn negen jaar actieve 
dienst heeft Klaas wel het een en 
ander mogen zien en meemaken. 
In Duitsland opgeleid tot para. Hij is 
daar 4 x geweest. vervolgens  bij de 
US pathfinders een opleiding gedaan 
en daarna bij  the British Parachute 
regiment in Aldershot. Klaas geeft aan 
dat dit een pittige periode was. 

Terugkijkend op Zuidlaren, wat een 
mooie periode was dat. Na Libanon 
leek Zuidlaren toch wel iets van een 
status aparte te hebben. Een fijne club, 
er mocht heel veel. Ik heb daar vijf jaar 
gewerkt, een mooie tijd. We hebben 
zelfs een YP roze geschilderd. Wat een 
feest.

Hoe kijk je terug op je uitzending 
naar Libanon, Klaas?
Ik heb eerlijk gezegd een prima tijd 
gehad. Tot op de dag van vandaag 
fijne contacten. Met een grote groep 
jongens van onze post, met onze 
commandant, de CSM* en onze PS*. 
Ik heb zelfs nog contact met een 

FIJI vanaf 1981. De laatste jaren via 
Facebook. Mooi he? (afkortingen 
gaan wij uiteraard niet verklaren, dit 
beschouwen wij nog steeds als parate 
kennis, redactie)

Klaas, ik ben hier ook om jouw verhaal 
te horen, met betrekking tot inzet 
voor jongeren met afstand tot de 
maatschappij. 

Vertel eens?
Op een gegeven moment ben ik 
benaderd door de stichting: Harde 
Leerschool. Deze stichting helpt jong 
volwassenen met achterstand in en 
tot de maatschappij. Met behulp 
van Rugby proberen wij ze weer 
een steuntje in de rug te geven. Het 
belangrijkste in Rugby, zoals al in 
het begin is aangegeven, is respect. 
Wat ontbreekt meestal bij deze jong 
volwassen? Respect! Zowel voor 
zichzelf als voor anderen. Wat zou jij 
doen als veel mensen je met de nek 
aankijken? Dus in de basis beginnen 
wij met herstel van eigenwaarde en het 
kaderbegrip respect. Deze zijn allemaal 
terug te vinden in Rugby. Respect voor 
jezelf, voor je maatje en voor de scheids. 
Lap je deze aan je laars? Dan benadeel 
je het hele team en dan vragen wij jou 
om even je zonden te overdenken. Dit 

doe je op de “SinBin”. Het bankje om je 
zonden te overdenken, 10 minuutjes is 
voldoende!

Rugby is een middel. Het start met 
herstel van eigenwaarde en omgaan 
met anderen. Het uiteindelijke doel is 
deze mensen een kans te bieden om 
op de arbeidsmarkt weer een plek te 
veroveren. Want dat willen ze allemaal. 

Klaas, dat klinkt allemaal wel mooi, 
hoe werkt het in de praktijk?
Met goed resultaat hoor. Daar ben ik 
echt trots op! We halen echt goede 
resultaten. 82% haalt de eindstreep. Let 
wel, deze mensen hebben een flinke 
geschiedenis achter de rug hoor. 

Hoe ziet een programma eruit Klaas?
We starten met een intensieve periode 
van 2 maanden. Drie dagen per week 
een combinatie van fysiek en mentaal. 
Iedere ochtend op het veld, weer of 
geen weer. De middag gebruiken 
we voor andere aandachtsgebieden. 
Pitchen, zelfreflectie, maar ook 
sollicitatiebrieven leren schrijven. 
Daarna volgt er een periode van drie 
maanden verdere begeleiding. Tot op 
de dag van vandaag heb ik met enkelen 
nog contact. Heel bijzonder. 
Stichting “de Harde Leerschool” 
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opereert landelijk. Voor de regio 
Groningen draag ik mijn steentje bij. 

Ik begrijp dat je deze activiteiten ook 
elders uitvoert?
Klopt, ik geef bijvoorbeeld 
rugbytraining in de gevangenis van 
Veenhuizen. Hier gaat het weer om 
de kernwaarden die we bij Rugby 
hanteren. Respect, incasseren, uitdelen, 
maar bovenal lekker sportief bezig zijn.
Wat zijn de overeenkomsten, wat is het 
linkje naar Libanon? 
Het doorzetten, de saamhorigheid en 
omgaan met tegenslagen. Je moest 
daar ook improviseren. 
Ik was iets ouder dan de rest. Ik had 
wat jaren op de vaart erop zitten. Was 
dan ook iets meer streetwise. Ik heb 
best wel wat kunnen ritselen indertijd. 
Maar met name die vriendschappen. 
Tot op de dag van vandaag, dat is heel 
bijzonder.

Klaas, de laatste alinea is voor jou.

Dan plaats ik bij deze een oproep aan 
veteranen met een eigen bedrijf. Mijn 
mensen verdienen een volgende kans. 
Neem contact met ons op en help ze 
met een nieuwe start. Het zal niet altijd 
makkelijk zijn, maar wij hebben dat met 
elkaar in Libanon ook niet altijd gehad, 
toch?

www.dehardeleerschool.nl

Klaas, dank je wel voor dit gesprek en 
heel veel succes in je verdere toekomst. 

Bron: Nederlands 
veteranen instituut
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Henk Schoenmakers, Lid van Verdienste UNIFIL Vereniging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2017 is door de aanwezige leden ingestemd met het voorstel van de 
Klankbordgroep om meer en gestructureerd inhoud te geven aan het fenomeen “Waarderen en belonen binnen de 
Nederlandse UNIFIL Vereniging”.

Iemand kan door een ander lid of 
meerdere leden bij het bestuur van de 
Nederlandse UNIFIL Vereniging worden 
voorgedragen voor een bijzondere 
positie zoals:
•  Erelid
•  Lid van Verdienste, of
•  Lid van het jaar.

Het voorstel daartoe wordt door 
het bestuur (met of zonder) advies 
voorgelegd aan de Commissie 
Waarderen, die het voorstel beoordeelt 
en het bestuur uiteindelijk adviseert.
Zo is recentelijk Henk Schoenmakers 
voorgesteld als Lid van Verdienste. De 
motivering hiervoor luidde:

Naar aanleiding van de voordracht 
voor waarderen en belonen van het lid 
Henk (H.A.A.) Schoenmakers heeft de 
commissie het  volgende   geadviseerd:

De aangedragen en hieronder 
geciteerde redenen zijn voor de leden 
van de commissie voldoende om de 
voordracht te honoreren.

Aangedragen redenen van voordracht:
•  Talloze malen de NUV 
   vertegenwoordigd als erewacht bij 
   een herdenking. 
•  Beschikbaar als drager bij uitvaarten; 
   deelnemer aan de uitvaart training.
•  Sleutelaar en regelaar bij de Dorstige 
   Types.
•  Meerdere malen ingezet bij de 
   commissie activiteiten om mee 
   te helpen, en als YA-328 chauffeur 
   voertuigen uit het depot aangevoerd 
   naar de activiteit en terug. 
•  Deelnemer aan de vierdaagse als 
   wandelaar in de UMG groep  en later 
   als verzorger voor de UMG.
•  Uitmuntende prestatie als verkenner 
   tijdens de vierdaagse 2018. Vraagbaak 
   voor een keur aan buitenlandse 
   groepen over route en andere 
   wetenswaardigheden. 
•  Grote verhuizer van veteranen in 
   NL, waarvoor hij zelf de kosten heeft 
   voorgeschoten.  
• Laat het belang van de vereniging 
   zwaarder wegen dan zijn eigen belang.

Bovenstaande redenen zijn aanleiding 
de voor commissie om Henk  
Schoenmakers te waarderen met de 
titel Lid van Verdienste.

Lid van Verdienste:
•  Ontvangt een Oorkonde en een 
   cadeaubon voor de webwinkel van de 
   NUV ten grootte van €50,00.
•  Leden van Verdienste worden 
   eenmalig vermeld in de in te voeren 
   "erelijst" die in elke te verschijnen 
   editie van het verenigingsorgaan 
   wordt opgenomen en geactualiseerd.
•  Dezelfde lijst dient tevens te worden 
   opgenomen in de digitale media van 
   de NUV.

Nederlandse UNIFIL Vereniging
De Commissie Waarderen, Jan Leenslag, 
14 januari 2019.

Op de Bijzondere Leden Vergadering 
van 16 februari 2019 was Henk 
aanwezig. De verrassing was groot 
toen bleek dat agendapunt 2a aan zijn 
persoon werd gewijd.

Door de voorzitter van Nederlandse 
UNIFIL Vereniging werd hem de 
oorkonde Lid van Verdienste en een 

waardebon overhandigd voor de 
aanwezige leden in de zaal. Deze 
oorkonde wordt speciaal op naam 
vervaardigd. Als bijbehorende 
stoffelijke blijk van waardering wordt 
hier een tegoedbon van € 50,00 aan 
toegekend, te besteden in de UNIFIL 
Webshop.

Op deze wijze wil het bestuur van de 
Nederlandse UNIFIL Vereniging de 
waardering uitspreken voor de leden, 
die ieder op hun eigen wijze, een 
steentje bijdragen aan het welvaren van 
de vereniging in de breedste zin van 
het woord.

De benoeming van leden tot een 
bijzondere positie behoort exclusief te 
zijn en te blijven. Toch hopen we dat er 
de komende jaren natuurlijk meerdere 
voordrachten volgen.

Foto gemaakt door Herman Boon, Vlieland
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Op deze foto sta ik met 4 van mijn postgenoten van 7-23 in 
1980

Jos ontvangt het draaginsigne van de commissaris van de 
Koning van Limburg

Bij besluit van de minister van Defensie van 16 juli 2018 is aan de heer Jos (J.W.P.) Remmen (1959) uit Nieuw Bergen (Lb.) het 
Draaginsigne Gewonden toegekend.
Op zaterdag 26 januari 2019 werd het draaginsigne door de commissaris van de Koning van Limburg Gouverneur Theo Bovens aan 
Jos uitgereikt in het Oorlogsmuseum in Overloon NB.

Jos heeft voor UNIFIL twee missies gedaan in de periode 04-06-1980 t/m 07-10-1980 en van 27-01-1982 t/m 04-08-1982. 
Het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging kwam naar Overloon met felicitaties en een woord van dank voor zijn inzet aan 
Jos, zijn echtgenote en drie kinderen.

De uitreiking vond plaats in oorlogsmuseum Overloon. Jos is in dit museum werkzaam als vrijwilliger. Naast zijn vrouw en drie zonen 
waren er veel familie, collega's, kennissen en oud strijders aanwezig waaronder enkele Unifillers. 

Jos zijn verhaal

Tijdens de inval van Israël, juni ’82, zat ik in Haris. 
Ik was ondergebracht bij WZZ (Welzijnszorg), 
bekend van o.a. de klepkar en radio Dutchbatt. 
Mijn stafwachtpeloton roteerde in mei en ik ben op 
verzoek 3 maanden langer gebleven en verhuisde dus 
van Al Yatun naar Haris. 

Direct na de invasie ben ik een tijdje gelegerd geweest 
op Tyre barracks, net buiten Tyre. Hier zat ik een tijdje 
letterlijk tussen twee vuren, enerzijds IDF (Israël) en aan 
de andere kant  een PLO enclave. Ook Franse militairen 
maakten deel uit van de bewaking en verder enkele 
officieren van UNTSO.

Doel van de VN indertijd was dat deze kazerne behouden 
moest blijven voor UNIFIL, Israël was hier niet zo blij mee 
en dat lieten ze regelmatig merken door middel van 
diverse beschietingen.

Ik ben vorig jaar nog daar geweest in het kader van 
weerzien met Libanon. Het hotel waar wij verbleven ligt 
pal tegenover Tyre barracks, heel bijzonder was dat.
Wat wil ik kwijt met betrekking tot het draaginsigne 
gewonden?
In 2009 in behandeling gegaan bij Sinaï centrum in 
Amersfoort waar PTSS werd geconstateerd. In 2015 
gestopt met behandeling.

Op aanraden van anderen uiteindelijk  toch de DIG 
aangevraagd in 2017.

De erkenning voelt goed, daar was het ook om te doen.
Bij de NUV ben ik o.a. betrokken bij de draaggroep 
uitvaarten om als erewacht te fungeren bij een uitvaart.
Verder ben ik nog vrijwilliger bij het museum in Overloon 
en als regiocoördinator /gastspreker bij het educatief 
programma “veteraan in de klas” van het VI.  
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Libanon dag bij De treffer te Eindhoven

Net als andere jaren openden we ook dit jaar in Eindhoven bij De treffer het evenementen jaar van de NUV.  Deze 
Libanon dag werd gezamenlijk georganiseerd tussen de SVBZO en de NUV en we kunnen achteraf constateren dat het 
een groot succes was. 

Het was voor mij de derde keer dat ik aanwezig was en wat 
mij altijd opvalt is de goede organisatie en goede verzorging 
die we krijgen.  Jan Coolen met zijn mensen zorgen ervoor 
dat de Unifillers worden ontvangen met een kop koffie en 
een lekker broodje. Dat is ook wel nodig voor sommige want 
men kwam vanuit het gehele land aangereden: de kop van 
Noord-Holland, Groningen, Limburg en Zeeland en alles wat 
daartussen ligt. 

De opkomst was dit jaar enorm te noemen. In totaal hebben 
96 Unifillers zich aangemeld op de presentielijst. Vele maten 
kwamen voor het eerst naar Eindhoven en hebben genoten 
van deze dag. Iedereen was druk met elkaar in gesprek 
en de mooiste verhalen werden verteld en de leukste 
herinneringen kwamen weer naar boven. Sharing moments 
zoals we ze noemen. 

Nadat onze voorzitter a.i. Sjak Neelen een korte toespraak 
had gehouden kreeg onze gastspreker Dhr. Edwin de 
Wolf het woord.  Edwin was voorheen een beroepsmilitair 
die tijdens een uitzending invalide is geworden. In een 
presentatie van ongeveer 1 uur heeft hij vele Unifillers 
meegenomen in zijn verhaal. Een verhaal waarin hij uitlegde 
wat hem allemaal overkomen was. Het verlies van zijn been, 
het terug gaan naar Nederland, het schuldgevoel t.o.v. zijn 
maten, het gevoel van falen maar ook alles over zijn gevecht 
om weer terug te komen in de maatschappij en weer een 
zinvolle betekenis te geven aan zijn leven en zijn gezin. 

Zijn verhaal ging met name over zijn doelen in het leven en 
daarbij was hij geïnspireerd door de Invictus Games. Een 
serieus internationaal sportevenement waarbij gewonde 
militairen van over de gehele wereld tegen elkaar strijden 
voor een medaille en de eer.  Edwin heeft een grote liefde 
voor de wielersport en hij heeft ons laten zien en ontroerd 
dat hij met enorm veel discipline, doorzettingsvermogen 
en door de hulp van professionals in staat was om een 
zeer succesvol sporter te zijn met een bronzen medaille als 
beloning. Daarnaast is hij, tegen alle adviezen in, begonnen 
aan een hbo-opleiding en heeft deze succesvol afgerond met 
als beloning een mooie managersfunctie.  Sommige van ons 
hebben een traantje moeten wegpinken bij zijn ontroerende 
en meeslepende verhaal. We hebben met z’n allen afgesloten 
met een hard applaus voor Edwin.  Hij is een voorbeeld voor 
vele in onze maatschappij. 
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Zonder de inzet van de mensen van 
SVBZO die werkzaam zijn in De Treffer, 
en dan met name Jan Coolen en Eric 
Nettekoven was deze dag niet zo 
goed geslaagd.  Tevens was namens 
het Vfonds Mevr Laura van Schalm 
aanwezig om te kijken en beleven 
hoe een reünie van oud veteranen nu 
beleefd wordt onder de Unifillers, Ze 
heeft genoten. Belangrijk is daarom 
om te vermelden dat deze dag mede 
wordt gefinancierd door het Vfonds. 
Zonder hun financiële bijdrage kunnen 
we dit soort evenementen moeilijk 
organiseren. Namens alle aanwezigen 
onze dank aan het Vfonds. 

Joop Hoek
S3/NUV

foto Hans van den boogaard

Foto R. Tinneveld 

Foto R. Tinneveld 
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Invictus Games

Van 09 tot en met 16 mei 2020 gaan de Invictus Games in Den Haag plaats vinden. Ook boogschieten maakt hiervan 
onderdeel uit. Er zal nog veel moeten worden getraind, maar ik hoop dat het voor mij mogelijk gaat worden om hier aan deel 
te nemen. De Invictus games zijn geen "gewone' spelen maar bedoeld voor militairen die tijdens hun missie(s) op welke wijze 
dan ook gewond zijn geraakt. De deelnemers komen uit de hele wereld.
 
Verbroedering staat dan ook hoog in het vaandel, maar winnen mag ook hoor!
 
Ik nodig u bij deze ook en vooral mijn veteranenmaatjes uit ons te steunen in de lange weg die we nog moet afleggen voordat 
het zo ver is. Je kunt je ook aanmelden als vrijwilliger voor de Games. 
Bezoek daarvoor de website:  https://www.invictusgames2020.nl/nl/
 
Willem en veteranenmaatje Luna
 
B.W. van Wierst
In RODEN
T 050-502 06 43 of M 06-190 03 195
Mail  BWWierst1958@kpnmail.nl 

Stichting Het Veteranenhuis Smilde

In het verleden is, bij leven van kpl bd John Kunstman (vroegere eigenaar Het Veteranenhuis en oprichter Hulphond 
Nederland met zijn hond Teddy) ook aandacht geweest voor Stichting Het Veteranenhuis Smilde. We willen een nieuwe start 
maken dit jaar met renovatie en vernieuwing, waar veteranen ook hun steentje aan (kunnen) bijdragen.

De voorlopige kalender met bijeenkomsten en activiteiten:
•        Zaterdag 23 maart inloop / koffie morgen en middag vanaf 10.00
•        Zaterdag 13 april treffen we elkaar op de Drentse Veteranen dag in Assen
•        Vrijdag 10 mei inloop / koffie avond vanaf 19.30
•        Zaterdag 25 mei inloop / koffie morgen en middag vanaf 10.00

Het Veteranenhuis is gevestigd:
Kanaalweg 8, 9442 BA , Smilde
0592-862266
 

Beste redactie,
 

Onlangs kreeg ik via mijn collega Lukas Muntinga, luitenant bij het 44ste geweest, 
een boekje uit 1966 van Mr. K.de Vries over het regiment infanterie Johan Willem 
Friso. Leuk om te lezen, maar om ook andere Unifillers hiervan laten genieten zijn 
deze ingescand. 

Hopelijk kan het geplaatst worden in de dubbel vier. Mocht het geplaatst worden 
zou het dan mogelijk zijn om dan de naam van Lukas Muntinga te vermelden? Dan 
kan ik hem ermee verassen.
 
Met vriendelijke groet,
Gerard Nijhuis

Beste Gerard, wat een leuk boekje. In Juni gaan we deze plaatsen!
Vr grt Redactie
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Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een 
Veteranenloket, waar veteranen en/of hun partners met hun vragen terecht 
kunnen. Het telefoonnummer van het Veteranenloket is 088 – 334 00 00. De 
verenigingen, ook de UNIFIL Vereniging, kennen veelal een nuldelijnsonder-
steuning. Maatjes onder elkaar voor elkaar, voor een luisterend oor en kame-
raadschappelijke hulp, Nuldelijnsondersteuning is een project van het Vetera-
nenplatform.

Nuldelijnsondersteuning

Hieronder de lijst met nuldelijnsondersteuners van de UNIFIL Vereniging. Cees van Ingen is voor de NUV de coördinator. Zit je 
verlegen om een praatje? Loop je ergens tegenaan? Schroom niet en neem eens contact op. 

Cees van Ingen  ZH/NBr.midden 06-24167686
Erik  van Till  Ingen  06-57277057
Henk Baas  Fl./A’dam  06-39864658
Piet van Eekelen West Brab/Zlnd 06-40434536
Eike-Jan  Koster  Zuid-Holland 06-40439692
Jan Leenslag  Zuid-Holland 06-40500856
Hans van Lent  ZH/NBr.midden 06-28295477
Klaas  Mars  Ov.west/Fl. 06-51082753
Cor Aalbregt  Utrecht  06-12304236
Johannes Veltman  Gelderland 06-24165879

Henk de Wit  Groningen  06-51246516
Ico  Jongerden  Overijssel  06-84426710
Wim  van Beek  Gelderland 06-81321886
Gerrie  van Beek-Klaij Gelderland 06-81321886
Léon Heber  Limburg/België 06-53893297
Klaas  Zijlstra  Friesland  06-18696884
Edwin  Hissink  Noord-Holland 06-24794142
Marcel ter Voert  Geldeland/Overijssel 06-14063223
Albert  Zomer  Overijssel  06-15318939

Volgende keer in de 
Dubbel4!
Vrede op aarde: Arnon Grunberg in 
Libanon met Unifil

Longread: Libanon Hoe bewaar je vrede 
in het Midden-Oosten? Arnon Grunberg 
bezoekt met zijn petekind de Unifil-
vredesmissie, die al 40 jaar de vrede in 
Libanon probeert te bewaren. Reportage 
over ‘een klein wonder’.

• Vervolg eregalerij
• Terugblik en verslag van verschillende 
   bijeenkomsten
• En uiteraard UW bijdrage!



d e f e n c e  &  s e c u r i t yd e f e n c e  &  s e c u r i t y
d e f e n c e  &  s e c u r i t y


